
ZES BEWOGEN WEKEN

een op 24 mei gedateerd artikel opgenomen waarin de rechtstoestand in bezet
gebied helder uiteengezet werd. 'Alle verzet' was, betoogde hij, 'nutteloos
en schadelijk', maar hij schreef óók dat de Duitsers, naar hij meende, het
zouden 'waarderen wanneer ook wij onszelf zijn' (een toespeling op het
woord van koningin Wilhelmina) 'en óns eigen vaderland en ónze eigen
koningin met hart en ziel blijven toegedaan'. Volkenrechtelijk was hier
niets op aan te merken, maar waardering van de Duitsers kreeg Regout niet
te bespeuren. Hij werd op I juli door de Sicherheitspolizei gearresteerd, ver-
moedelijk alleen op grond van zijn artikel; wellicht was ook tot de Duitsers
doorgedrongen dat Regout, een bescheiden maar doortastend man, al in
juni aan alle universiteiten contacten gezocht had om tegen 'een slappe
houding' te waarschuwen.l

Hij stierf eind december' 42 in het concentratiekamp Dachau.

*

De reacties die zich, toen men eenmaal van de schok der capitulatie hersteld
was, in bezet gebied gingen aftekenen, zouden wij willen samenvatten onder
het begrip 'herwonnen zelfbewustzijn'. Men moet zich daar niet al te veel
strijdbaarheid bij voorstellen. Reeds in vroegere hoofdstukken is gebleken,
hoe gering het percentage was van diegenen die in de zomer van '40 de
moed opbrachten om in de worsteling tegen het nationaal-socialisme hun
bedrijf of hun betrekking op het spel te zetten. De realiteit van oorlog en
bezetting drong slechts langzaam, zeer langzaam tot velen door en werd
men met die realiteit geconfronteerd, dan deden zich nogal eens nerveuze
reacties voor," Toch kwam al in die eerste zes weken (dat wil zeggen: nog

1J. M. L. Th. Cals: 'Prof. mr. dr. R. H. W. Regout S.].' in Unie van Katholieke
Studentenverenigingen: Gedenkboek 1940-1945 (1947), p. 26. 2 Toen de BBC op
26 mei bericht had, dat doelen in Mecklenburg gebombardeerd waren, verspreidde
zich in Rotterdam het gerucht dat een schoolgebouwaan de Mecklenburglaan
waarin Duitse troepen gelegerd waren, door de Engelse luchtmacht gebombar-
deerd zou worden; zulks leidde tot een massale uittocht uit Kralingen. (F. A. de
Graaff: Op leven en dood. Kroniek van oorlog en bezetting 1940-1945 (1946), p. 14).
Vier wekenlater, in de nacht van 24 op 25 juni, werd de Rijkswerf te Den Helder
door de Royal Air Force aangevallen; daags daarna vluchtten van de acht-en-dertig-
duizend inwoners een-en-dertigduizend het stadje uit, 'bezeten door een onbeschrijf-
lijke angst' (A. van Kampen: De burgers van Den Helder (1946), p. 86) - velen bleven
nadien vijf jaar lang in Noord-Holland 'in kippenschuren en hokken' wonen, alle
kou en vervuiling ten spijt (a.v., p. 104-05). Al op 21 mei had de verschijning van
drie Engelse vliegtuigen (die geen bommen lieten vallen) in Den Helder tot een
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