
ERGERNIS OVER DE PERS

voor zich duidelijk aftekende, dat Engeland de oorlog zou voortzetten) iets
van de oude veerkracht en vitaliteit terug. De verdoving week. Er groeide
zelfs bij menigeen een wonderlijke nieuwe verbondenheid met het eigen
land. Men had de er heersende verhoudingen, de atmosfeer van matiging,
de betrekkelijke kalmte (critici zeiden: de gezapigheid) zijn leven lang als de
gewoonste zaak van de wereld beschouwd - opeens werd dat allesbedreigd,
ja aangetast. Menigeen werd eerst door de komst van de Duitser een meer
bewust Nederlander: dat besef leek nog niet veel verplichtingen met zich
te brengen maar het impliceerde wèl een emotionele afkeer van alles wat
zweemde naar het nationaal-socialisme in zijn Duitse ofNederlandse vorm.
Velen ergerden zich aan de welwillendheid waarmee opeens door een

groot gedeelte van de Nederlandse pers over Duitsland en het Duitse be-
zettingsbestuur geschreven werd. In hun radio-uitzendingen lieten de om-
roepverenigingen ook al geen onvertogen woord horen; de radionieuws-
dienst van het ANP was in zijn berichtgeving een en al Duitse propaganda
geworden en aan die berichten werden dagelijks commentaren toegevoegd
(één voorbeeld haalden wij al aan) waarin dat propagandistisch karakter
extra-duidelijk naar voren kwam. Dat bleef niet zonder gevolgen: al in juni
kwam het voor dat het ANP aangeduid werd als 'Adolfs Nieuwste Papagaai';'
De eenzijdigheid in de berichtgeving droeg er, samen met het gevoel dat

men niet meer wist wat er in het eigen land, laat staan in de buitenwereld
gebeurde, toe bij dat men vatbaar werd voor allerlei geruchten die in het
land de ronde gingen doen. Het was tekenend dat van meet af aan een groot
deel van die geruchten betrekking had op de koninklijke familie: koningin
Wilhelmina zou op 13 mei, 'roepende: 0mijn volk, mijn volk!', met geweld
ontvoerd zijn": ze zou voor de Engelse radio gezegd hebben dat prinses
Juliana door alle emoties een miskraam had gekregen"; de prinses zou zelfs
stervende zijn." Anderzijds werd ook verteld dat de koningin persoonlijk
voor de radio aangekondigd zou hebben dat zij op 3 I augustus haar verjaar-

ware 'angstpsychose' geleid waarbij duizenden weggevlucht waren (a.v., p. 69-70).
Ook de Duitse militairen reageerden in die tijd soms hyper-nerveus. Menend dat
van Vlissingen uit 'lichtseinen' naar Zeeuws-Vlaanderen uitgezonden werden,
gaven zij op 21 mei de burgerij opdracht, binnen een uur Vlissingen te verlaten;
toen men een dag later mocht terugkeren, was er 'veel door de Duitsers gestolen en
geplunderd'; twee burgers waren doodgeschoten. (c. A. van Woelderen: Bijdrage
tot de documentatie van de gebeurtenissen op 10 mei 1940 en volgende dagen te Vlissingen
(1945), p. II-13).
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