‘ER UIT! ER UIT, VERVLOEKT GESPUIS!’

het iedere Nederlander dagelijks in dat de oorlog voortduurde. Speciaal aan
de Duitse propaganda die het Nederlandse volk er van trachtte te door-
dringen dat het met vrucht bij de Oosterburen in de leer zou gaan, nam men
aanstoot: had niet Nederland, wat de beschaving betreft, de eeuwen door
een voorsprong op Duitsland gehad?

‘Toen Hollanders waren gekomen
tot mensenbewustzijn op aard,

toen hing nog de mof in de bomen
te sling’ren aan poten en staart’ ~

zo ving een gedicht aan dat vermoedelijk in de zomer van ’40 geschreven
werd! en waarvan spoedig afschriften de ronde gingen doen. Hetzelfde
geschiedde met Jan Engelmans Er uit!:

‘Hun laarzen klotsen in de straat
bij marsgezang op slavenmaat.
Wie heeft hen hier geroepen,
dic Michels, Moffen, Poepen?

Zij zijn gekomen in de nacht

met moord en brand en overmacht,
zij denken hier te huizen,
besmettelijk als luizen.

Er uit! Er uit, vervloekt gespuis!
Men keert met bezemen het huis
waar gij zijt ingetogen

met vals gefleem en logen.’®

Zoals wij al in ander verband vermeldden, kregen met name de in ons
land wonende Duitse burgers van meet af aan de volkshaat te bespeuren.
Veel Duitse zaken werden geboycot. Eind juni waren, aldus de Sicherheits-
dienst,

‘in einigen Ortsgruppen der Auslands-Organisation die Reichsdeutschen dadurch dass
ihre alten hollandischen Bekannten ihnen jetzt den Gruss verweigern, dass ihre Frauen auf
der Strasse angepobelt werden, dass die Passanten vor der an ihrem Hause vorhandenen
Hakenkreuzfahne ausspucken oder sie anzuziinden versuchen, dass ihre Schaufenster-
scheiben beschmiert werden usw., seelisch schon ziemlich zermiirbt.’®

1 Geuzenliedboek 1940-1945 (1945), p. 133. 2 Jan Engelman: Vrijheid, p. 14.
3 ‘Meldungen aus den Niederlanden’, no. 3 (6 juli 1940), p. 20.
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