ZES BEWOGEN WEKEN

Feller nog werd de haat tegen de NSB’ers; zij immers werden niet alleen,
als de Duitsers, als vijanden gevoeld maar ook als verraders; verraders boven-
dien die kennelijk door de bezetter geprotegeerd werden.

In mei ’40 golden enkele overheidsbepalingen die mede tegen de NSB uit-
gevaardigd waren. In september '33 had de regering het in het publiek
dragen van politicke uniformen verboden, in december had zij aan ambte-
naren het verbod opgelegd, zich bij de NSB aan te sluiten. Dat z.g. ambte-
narenverbod was ook op enkele kleinere nationaal-socialistische groepe-
ringen van toepassing verklaard, o.m. op de NSNAP’en van Kruyt en van
van Rappard, en uiteindelijk ook op Arnold Meyers Zwart Front.

Het ambtenarenverbod werd een kleine week véér Anjerdag opgeheven.
Seyss-Inquart stelde een daartoe strekkende eis aan secretaris-generaal Frede-
riks. Wij hebben de indruk dat het college van secretarissen-generaal zich
bij de inwilliging daarvan al bij voorbaat neergelegd had. Hoe dat zij: in
een rondschrijven van 24 juni deelde Frederiks aan de bestuursorganen van
rijk, provincie en gemeente mee dat het verbod niet langer gold voor de
NSB, de beide NSNAP’en, Zwart Front (dat intussen tot ‘Nationaal Front’
herdoopt was) en de Nederlandse Volkspartij (een groepering van ontevre-
den ex-NSB’ers die herfst '39 in Verdinaso-Nederland opgegaan was).
Ook in de pers werd van een en ander mededeling gedaan.

Het uniformverbod was, althans wat de NSB betreft, kort voor de 20ste
juni opgeheven door secretaris-generaal Tenkink. Hij had de procureurs-
generaal deswege ingelicht en hun toen tegelijk de instructie gegeven dat,
als het tot relletjes kwam, de politie ‘mede ter bescherming van de ge-
uniformeerde NSB’ moest optreden.t Waren Tenkinks ambtgenoten van
mening dat hij hiermee te ver was gegaan? Het was duidelijk dat het in
uniform verschijnen van Nederlandse nationaal-socialisten op de publieke
opinie in hoge mate provocerend zou werken. ‘Het is noodzakelijk’, zo werd
na de vergadering van het college van secretarissen-generaal van 19 juni
genotuleerd, ‘dat hierin van Nederlandse zijde een vastberaden houding
wordt ingenomen.” Er waren overigens medio juni al NSB’ers die zich van
het uniformverbod niets aantrokken en evenmin van Musserts instructie,
het partij-uniform of het zwarte hemd voorlopig niet te dragen. De zaak
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