
HOOFDSTUK 7

Anjerdag en zijn nasleep

Op één punt waren Nockemanns inlichtingen juist geweest: inderdaad was
in '37, '38 en '39 aan prins Bernhards verjaardag minder aandacht besteed
dan aan de verjaardagen van koningin WiIhehnina en prinses Juliana: de
prins was toen in Nederland nog maar weinig bekend geweest en zijn
Duitse afkomst had weerstanden gewekt. Die weerstanden waren evenwel
na de meidagen van '40 verdwenen: vrij algemeen werd rondverteld dat de
prins in Den Haag en in Zeeuws-Vlaanderen 'meegevochten' had: kon hij
zich duidelijker distantiëren van zijn vroegere vaderland dan door er de
wapens tegen op te nemen? Dan: de koninklijke familie, aan Hiders greep
ontsnapt, was voor zeer velen symbool geworden van de wil tot verzet - en
hij was er lid van. Het was alles reden te over om zijn verjaardag te gedenken
en daarmee te onderstrepen dat men van het nationaal-socialisme niet ge-
diend was. In vele delen van het land staken sommige particulieren dus op
zaterdag 29 juni de vlag uit; velen tooiden zich met oranjestrikjes. Daarnaast
ging men er toe over (het schijnt een denkbeeld geweest te zijn dat spontaan
op tal van plaatsen opgekomen is), een witte anjer in het knoopsgat te
steken: dat had prins Bernhard als regel gedaan wanneer hij in het publiek
verscheen. Dat nieuwe, eenvoudige symbool bleek op de zoste juni uiter-
mate populair; 'Anjerdag' dankt er zijn naam aan.
In de mate waarin gedemonstreerd werd, deden zich regionaal enkele

verschillen voor. Zo werd in de provincies Groningen en Friesland heel
weinig gevlagd waaruit voortvloeide dat Seyss-Inquart en Rauter er in de
ochtenduren de indruk kregen dat de verjaardag van de prins vrijwel on-
gemerkt zou passeren. In de stad Groningen hingen slechts drie vlaggen uit
van welke twee op verzoek van de politie onmiddellijk ingehaald werden;
de eigenaar van de derde vlag (die daar bovendien rouwcrêpe aan bevestigd
had) weigerde; hier was het de politie de de vlag inhaalde. 's Avonds werd
in Delfzijl de bioscoop ontruimd nadat een deel van de bezoekers was gaan
fluiten en joelen toen de Reichskommissar in het journaal op het doek ver-
scheen. Ook in de provincies Drente en Overijsel werd, schijnt het, maar
weinig gevlagd. Overigens waren er in de vier genoemde provincies vrij
velen die in de loop van de dag wèl oranjestrikjes gingen dragen.
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