
ANJERDAG EN ZIJN NASLEEP

ster Henriëtte Mooy maakte's middags .(het was de gehele dag stralend
weer) een fietstocht langs de Vecht 'en bijna ieder die we tegenkwamen,
droeg een witte bloem'.? In de stad Utrecht was, aldus een NSB'er, 'de ver-
jaardag van de heer von Biesterfeld' - die 'tegelijk met dat zootje laden-
lichters' (de ministers) 'deserteur' geworden was -,

'een prachtgelegenheid voor de oude adders om de kop weer op te steken.
Warenhuisfirma's als Vroom & Dreesman ... hadden natuurlijk nog grote
voorraden oranje, de kwekers hadden grote voorraden witte anjers ... gemaakt,
dus kwam het hele zootje in het geweer.'

's Avonds was er in Utrecht een vergadering v~ NSB'ers en NSB-
sympathisanten, 'na afloop is er duchtig geknokt.ê
In Noord-Holland werden volgens de Beauftrilgte vooral in Haarlem

bloemen, sjerpen en cocardes gedragen. Voorts kwam het in Amsterdam tot
vechtpartijen (meer dan dertig vrij ernstige incidenten werden door de politie
gerapporteerd) die wij in een verslag van een inspecteur van politie, lid der
NSB, willen volgen:

'In de morgenuren is hier en daar een vlag uitgestoken. De aanhangers van het
Britse roofregime tooien zich demonstratief met witte anjers ... Het gaf in de
stadhier en daar aanleiding tot ongeregeldheden. Bij politietelegram werd bekend
gemaakt dat, indien de orde werd verstoord, de verkoop der anjers en het dragen
daarvan krachtdadig moest worden tegengegaan. De actie der WA tegen deze
demonstratie werd op last van hoger hand gestaakt. Geen zwarthemden op de
straat, zodat men honderden met de witte anjer zag lopen. De meeste vlaggen
werden weer ingehaald op uitnodiging der politie en na aanzegging dat het voor
hun eigen verantwoording was als de vlag uitgestoken bleef ...
In de avond liepen duizenden opgeschoten demonstranten met bloemen te

hoop en trachtten tot het Paleis op de Dam door te dringen. Dit werd belet en
toen begon de herrie ... KleineWA-afdelingen die nog in actie waren, veegden
op Rembrandt- en Thorbeckeplein caféterrassen schoon. Telkens grote op-
stootjes van zingende en blèrende idioten met wi,tte anjers die gretig door de
sjacherende Joden werden verkocht. Het was werkelijk nationaal wat hier
vertoond werd - om te kotsen. Tenslotte verschenen ook Duitse militairen van
de luchtmacht die in sommige gevallen werden uitgefloten en gehoond, waarna
door deze van hun pistolen werd gebruik gemaakt. Geweldige panieken ont-
stonden zo nu en dan. Drie-en-twintig personen werden flink gewond."

Op het Emmaplein werd de sokkel van het monument van de koningin-
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