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moeder al op vrijdagavond met bloemen getooid; zaterdag werden er steeds
meer boeketten bijgeplaatst. Van de bloemstukken werd op het gazon een
grote B gemaakt, uitgeknipte foto's van het prinselijk gezin werden er
bijgeplaatst, een draaiorgel kwam vaderlandse liederen spelen, 'drie keer
achter elkaar zongen wij het Wilhelmus met een daverend hoera er achter
en zeker zes keer: Lang zullen ze leven!'l 's Avonds wilden NSB'ers de
bloemstukken weghalen, maar de strijdvaardige schrijver-journalist Edouard
de Nève die bij het Emmaplein wijkhoofd van de luchtbescherming was, had
tijdig een luchtbeschermingsbrandspuit laten aanrukken 'en de eerste man
die wilde overstappen' (om de bloemen te verwijderen), 'kreeg de volle
straal op zich!'2
In Leiden (en het zal elders in Zuid-Holland wel niet veel anders geweest

zijn) werd, aldus Cleveringa,

'alom oranje gedragen; of ook zeer veel: een witte anjer of een andere opvallende
witte bloem ... Hier en daar werd gevlagd; op sommige plmten in Oegstgeest
zelfs vrij sterk. Alles een machteloze vertoning? Ten dele ja; maar er ging een
zedelijk sterkende kracht van uit. Men keek elkaar even aan; zei niets; men
begreep alles van elkaar."

InDen Haag togen kinderen naar school 'in oranje jurkjes, met sjerpen,
kwasten; fietsers tooiden hun karretjes met guirlandes goudsbloemen.ë
Voor het paleis Noordeinde en bij het er voor geplaatste ruiterstandbeeld
van Willem van Oranje waren al enkele dagen tevoren bloemen neergezet.
De politie had ze vrijdagochtend in het paleis naar binnen laten dragen maar
burgemeester de Monchy had's middags gelast dat men ze weer buiten moest
plaatsen. Zaterdagochtend ging hij persoonlijk kijken of zijn opdracht uit-
gevoerd was. Een deel van de bloemen stond toen nog in de hal van het paleis
waar de hofinaarschalk, jhr. A. D. Laman Trip, zoals gewoonlijk, de feli-
citatieregisters ter tekening gelegd had. De Monchy plaatste zijn handteke-
ning en zei tegen een lakei en tegen een bestuurslid van het Nationaal
Jongeren Verbond dat hij er geen enkel bezwaar tegen had indien alle bloe-
men buiten geplaatst werden.
Eerder in juni had het bestuur van dit verbond" in zijn orgaan De Trom

1 Brief uit Amsterdam, gepubliceerd in De Javabode, aangehaald in Trouw, 29 juni
1956. 2 E. de Nève in L. deJong: De bezetting, p. 87. sR. P. Cleveringa: Dag-
boek, 29 juni 1940. • A. van Boven: Jan Jansen in bezet gebied, p. 10. 5 Het
Nationaal Jongeren Verbond was in 1927 ontstaan uit groeperingen jongeren in
Arnhem, Nijmegen en Den Haag die zich tegen de eenzijdigeontwapening wilden
keren. Bij het NJV dat ook sterk de rijkseenheidsgedachtepropageerde, waren
in het begin van dejaren '30 ca. vijftienhonderdjongeren aangesloten.


