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zijn leden richtlijnen gegeven: zij moesten de Duitse overmacht erkennen,
maar trouw blijven aan koningin en vaderland en elke Duitser 'zoveel moge-
lijk als lucht' beschouwen.' Haagse verbondsleden hadden vrijdagavond
oranjestrikjes gemaakt en bloemstukken gekocht; die strikjes gingen ze
zaterdagochtend, toen de mensen naar hun werk gingen, verkopen ('ze
waren al spoedig 'los' '2) en de bloemstukken brachten ze naar het paleis
Noordeinde. Daar werden meer en meer bloemen geplaatst; 'twee huzaren
hielden een inzameling. Van de opbrengst kochten zij een krans welke zij
boven op het ruiterstandbeeld bevestigden." Het bericht dat men in de hal
van het paleis de felicitatieregisters kon tekenen, werd van mond tot mond
doorgegeven. Toen generaalWinkelman er verscheen om zijn handtekening
te plaatsen, werd hij uitbundig toegejuicht; de samengestroomde menigte
die van minuut tot minuut groter werd, hiefhet Wilhelmus aan; er weer-
klonken kreten tegen Duitsland en tegen Hitler. 'Een hoofdofficier der
mariniers' (de 'zwarte duivels' van Rotterdam l) 'verschijnt in volornaat van
zwart en goud - de menigte juicht dat de muren schallen!'4 Goebbels die
met Generalkommissar Schmidt in het vroegere paleis van prinses Juliana aan
de Kneuterdijk in bespreking zat, ging tenslotte aan liet raam kijken en kon
zelf zien dat talloze mensen, met oranje getooid, in de richting van het
Noordeinde liepen.

Nockemann werd gewaarschuwd en greep onmiddellijk in.
Aan secretaris-generaal Tenkink gaf hij opdracht, het paleis te sluiten, de

felicitatieregisters in beslag te nemen en het Noordeinde af te zetten. Ver-
volgens slaagde hij er in, Seyss-Inquart aan de telefoon te krijgen. Deze vond
dat zijn maatregelen niet ver genoeg gingen: voor het afzetten van het
Noordeinde moest niet de Nederlandse politie, maar Duitse Ordnungspolizei
gebruikt worden en als' s middags de rust niet volledig hersteld was, diende
aan de gemeente Den Haag een boete van f I mln opgelegd te worden. Dat
laatste gafNockemann door aan Tenkink alsmede aan de procureur-generaal
bij het Haagse Gerechtshof, mr. A. Brants. Tenkink had toen al van de
Haagse commissaris van politie vernomen dat deze eigener beweging de
toegangen tot het paleis afgezet had - een maatregel waarmee burgemeester
de Monchy die niet voorzien had dat het tot zulk een massale demonstratie
zou komen, ingestemd had. Tenkink, Brants en de hoofdcommissaris gingen
vervolgens de felicitatieregisters ophalen. Omstreeks die tijd was de Ord-
nungspolizei met haar mitrailleurs op het Noordeinde verschenen. De com-
mandant eiste dat de mensenmenigte die zich nog steeds binnen de afsluiting

1 'Het NJV in oorlogstijd' (febr. 1949), p. 1-2 (Doe II-4S6 a-a). 2 A.v., p. 3.
a A.v. 4 A van Boven: Jan Jansen in bezetgebied, p. 10.
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