
DEN HAAG

bij het paleis bevond, binnen vijf minuten verstrooid werd; hiertoe werd
weer de Haagse politie ingezet, 'met de stormbrigade is dat toen', aldus de
Monchy, 'onmiddellijk gedaan."

Later in de middag werd het in de stad weer onrustig; stoeten fietsers,
velen met oranje getooid, reden bellend en joelend op het plein rond en langs
andere plaatsen in de binnenstad waar Duitse bureaus gevestigd waren. De
hoofdcommissaris en de burgemeester wilden de café's 's avonds sluiten,
maar dat werd in eerste instantie door de Befehlshaber der Ordnungspolizei, in
tweede instantie door Seyss-Inquart, met wie opnieuw telefonisch contact
opgenomen was, verboden. Seyss-Inquart liet later de boete vallen met de
motivering dat 'die spiiteren abendlichen Kundgebungen so gut wie aus-
schliesslich einen innen-politischen Charakter hatten.'2 Inderdaad: ook in Den
Haag kwam het, vooral 's avonds, op vele plaatsen tot gevechten met
NSB'ers en NSNAp'ers maar in die gevechten was de anti-Duitse tendens
onmiskenbaar - zo goed als zij het was in de demonstraties die, nu het paleis
Noordeinde onbereikbaar was, elders gehouden werden: bij het Onafhanke-
lijkheidsmonument op het Plein 1813 en bij het monument voor koningin-
moeder Emma in het rosarium aan deWassenaarseweg ; ook daar kwam het
vol bloemen te staan. Cleveringa passeerde er:

'Het was zeer ontroerend. Het waren geen mooie bloemstukken; hier stond
een blikje goudsbloemen, daar eenjampotje met anjers, enz.; er waren er talloze.
Ze waren zo maar neergezet in het gras ... Padvinders hadden een grote 'w'
neergelegd van goudsbloemen en daaronder in witte bloempjes: 'Oranje boven';
de jongetjes stonden er bij op wacht en met een stille ernst die treffender was dan
iets anders had kunnen zijn. Er liepen massa's mensen af en aan; niemand zei
iets' _ 3

althans toen Cleveringa er langs kwam. In het rosarium werden namelijk
wel enkele korte toespraken gehouden: door voormannen van het Nationaal
Jongeren Verbond, o.m. door de voorzitter van de Haagse afdeling, mr.
Th. N. Bautz.

Intussen was de Wehrmachtbefehlshaber, generaal Christiansen, bij al die
gebeurtenissen in Den Haag in een grote staat van opwinding geraakt; hij
zag de demonstraties als aanloop tot een war-evolksopstand. Waarom greep
de Reichskommissar niet in? Maar die zat in het noorden des lands ! Was
hier niet sprake van de 'überraschende Bedrohung des niederländischen Rau-
mes', in welke situatie de Wehrmachtbefehlshaber krachtens zijn instructie
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