NOCKEMANNS RAPPORT

Frankrijk - en daar gingen die verdammten Hollinder een week na Duitslands
glorieuze zegepraal op Frankrijk demonstreren ten gunste van het Huis van
Oranje, nota bene in de persoon van prins Bernhard die vier jaar tevoren
nog Duitser geweest was! Goebbels had hem eind mei een ‘Landesverriter’
genoemd aan wie men geen aandacht meer moest schenken!, maar drie
dagen v66r Anjerdag had de Reichspropagandaminister de Duitse pers een
tegengestelde instructie gegeven: nu de prins voor de Engelse radio ge-
sproken had?®, moest zijn ‘Erbdrmlichkeit ... nochmals behandelt werden.’s
En op de 29ste was juist hij het voorwerp geworden van patriottische en dus
anti-Duitse manifestaties!

Nockemanns rapport werd naar de Chef der Sicherheitspolizei und des SD,
Heydrich, doorgeseind die met vakantie op het eiland Riigen zat; Heydrich
liet het meteen doorseinen naar het Fiihrerhauptquartier — op 1 juli lag het
bij Hitler op tafel, wellicht tegelijk met Christiansens vertoog dat Seyss-
Inquart tekortgeschoten was. Het was Hitler een raadsel waarom in Den
Haag niet al scherpe represailles genomen waren: hij dacht aan honderden
arrestaties en aan een boete voor de stad van f s mIn.2 Hij belde Seyss-Inquart
op (of liet hem opbellen); deze deed zijn best, de Fiihrer gerust te stellen. Dat
lukte niet geheel: hij moest onmiddellijk samen met Christiansen, Schmidt
en Rauter naar het Fiihrerhauptquartier komen.

Wij nemen aan dat Hitler al in het telefoongesprek mededeling deed of
liet doen van Nockemanns rapport. Grote verontwaardiging bij Seyss-
Inquart en Rauter: daar had de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD,
zonder met iemand overleg te plegen?, in een zo delicate aangelegenheid een

1 Kriegspropaganda 1939-1941, p. 36I (23 mei 1940). 2 De tekst van de radiotoe-
spraak die Prins Bernhard op 25 juni 1940 voor de Overseas Service van de BBC hield,
haaldeh wij al eerder aan. Het is mogelijk dat het Nederlands Nieuws van de Euro-
pean Service van de BBC er een samenvatting van heeft uitgezonden. Aalberse ver-
nam betreffende de toespraak dat het ‘een scheldpartij bijvoorbeeld op Hitler’ ge-
weest was. (P. J. M. Aalberse: Dagboek, 27 juni 1940) 3 Kriegspropaganda 1939-
1941, p. 407 (26 juni 1940). ¢ Van deze cisen wordt melding gemaakt in een ver-
hoor van een van Hitlers adjudanten, SA-Obergruppenfiihrer Wilhelm Briickner, dat
bij de voorbereiding van het grote Neurenberger proces ten behoeve van Seyss-
Inquart afgenomen werd; Briickner wist zich niets te herinneren maar het lijkt ons
aannemelijk dat de aan hem voorgelegde vragen waarin van de eisen sprake is, ge-
baseerd waren op door Seyss-Inquart verstrekte informatie. (Nederl. delegatie bjj
het IMT: documenten m.b.t. Seyss-Inquart, Interrogatories s) 3 Nockemann had
inderdaad de neiging zijn eigen positie te overschatten: Seyss-Inquart had hem
verboden, het eerste Lagebericht van de Sicherheitsdienst aan de Beauftragte bij de
Nederlandse Bank, dr. Wohlthat, te geven maar uitgerekend op 29 juni gelastte
Nockemann een van zijn ondergeschikten, het rapport persoonlijk aan Wohlthat
te overhandigen. (Notitie, 29 juni 1940, van BdS III D, HSSuPF 69 A a).
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