
ANJERDAG EN ZIJN NASLEEP

te geschied was. Hij was, evenals de secretarissen-generaal en zijn onmiddel-
lijke superieur, commissaris der koningin van Karnebeek, voorstander van
een 'correcte' samenwerking met de bezetter. Het griefde hem dat hem de
gelegenheid ontnomen werd, die samenwerking voort te zetten en hij be-
schouwde het dan ook als lichtelijk absurd dat het geruchtmakend ontslag
hem de nimbus- opzette van 'nationale verzetsheld'. Met verbazing noteerde
hij twee maanden later de geruchten die over hem de ronde waren gaan
doen:

'In Den Haag, maar ook in Rotterdam, in Amsterdam, in Gelderland en
waarschijnlijk nog wel elders ook, wordt voor zeker verteld dat ik in Schevenin-
gen aan het strand vissende (anderen zeggen: aan de Kaag vissende), door een
Engels vliegtuig zou zijn meegenomen. Aan een touwladder zou toen ook mijn
familie in het vliegtuig meegeklommen zijn. Dezer dagen werd het me nog
mooier verteld: ik was vermomd als Velendammer meegenomen en vandaag
vertelde iemand dat hij zelf gehoord had hoeveel die reis me gekost had.' 1

Het zou geruime tijd duren voor Den Haag een nieuwe burgemeester
kreeg; de functie werd, na de Monchy's ontslag, door een der wethouders,
prof ir. C. L. van der Bilt, waargenomen.

*
Kort na Anjerdag kreeg jhr, Laman Trip aanzegging dat hij naar Assen
moest verhuizen. Generaal Winkelman werd in de nacht van I op 2 juli van
zijn bed gelicht en naar Duitsland getransporteerd - hier komen wij op
terug. Uit de kringen van het Nationaal Jongeren Verbond werd niet alleen
mr. van Santen gearresteerd maar ook een tweede hoofdbestuurslid, A. Th.
e. Schiebergen; beiden werden na enkele maanden vrijgelaten. Aan het
NJV viel de onderscheiding ten deel, als eerste Nederlandse organisatie door
de bezetter verboden te worden; vooral onder de oudere leden waren er
verscheidene die spoedig tot illegale organisaties toetraden, anderen sloten
zich bij Nationaal Front of de Nederlandse Unie aan.
De confiscatie van het vermogen der koningin werd door Seyss-Inquart in

petto gehouden, maar het streven tot verwijdering van het begrip 'konink-
lijk' uit het maatschappelijk verkeer vond wèl doorgang, zij het dat daar
geen verordening voor afgekondigd werd. Er verscheen zelfs geen publieke
aankondiging. De pers kreeg op 3 juli instructie, namen of functies van leden
van het koninklijk huis en van de ministers niet meer te noemen; ook moest

1S.J. R. de Monchy: Dagboek, 24 aug. 1940.
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