MAATREGELEN TEGEN HET KONINGSHUIS

het begrip ‘koninklijk’ ‘nach Moglichkeit’ it advertenties geweerd worden.!
De commissarissen der koningin moesten voortaan als ‘commissarissen der
provincie’ aangeduid worden en voorts verdween het predikaat ‘koninklijk’,
krachtens aanschrijving der departementen, uit de naam van talrijke over-
heidsinstellingen. Zo werd de Koninklijke Bibliotheek tot ‘Nationale
Bibliotheek’ herdoopt, de Koninklijke Akademie van Wetenschappen tot
‘Nederlandse Akademie van Wetenschappen’ — van de honderdnegen-en-
twintig werkende en rustende leden bedankte er één: de twee-en-tachtig-
jarige Utrechtse oud-hoogleraar in het romeinse recht, prof. dr. J. C. Naber.

Dat Seyss-Inquart, in strijd met zijn aanvankelijk voornemen, het ver-
mogen der koningin voorshands niet confisceerde (hij plaatste het wel onder
beheer) en aan de schrapping van het predikaat ‘koninklijk’ geen algemene
bekendheid gaf, geschiedde (naar wij aannemen) in het besef dat het, waar
grote aantallen Nederlanders op Anjerdag de betekenis van het Huis van
Oranje als nationaal symbool onderstreept hadden, niet verstandig zou zijn,
de gehechtheid aan dat symbool door publicke verbodsmaatregelen te ver-
sterken. Veel baatte die terughoudendheid niet. Seyss-Inquart kon wel
wensen dat Nederland zijn koningin zou vergeten, maar de meeste mensen
dachten er anders over en hun gehechtheid aan Oranje vond telkens nieuwe
aangrijpingspunten. Spoedig na Anjerdag ging in het gehele land een ge-
dichtje de ronde doen dat de hofprediker ds. W. L. Welter (die in ’37 het
huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard ingezegend had) aan koningin
Wilhelmina’s ‘vlucht’ gewijd had:

‘Neen, 't was geen vlucht die u deed gaan
maar volgen, waar God riep;

’k vraag niet wat in u is doorstaan,

een strijd, hoe zwaar, hoe diep.

Wij knielen naast en met u neer,
tot God de blik, de hand:

Geef Neerland aan Oranje weer,
Oranje aan Nederland.

En kome dan wat komen mag,

w’ aanbidden, zwijgen stil;

de nacht zij zwart, omfloerst de dag,
geschiede, Heer, Uw wil.’

1 Mededeling van Janke aangehaald in het rondschrijven 7 sept. 1940 van de Ver.
de Nederl. Dagbladpers (Doc 1I-836, a-1).
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