
REACTIE DER SECRETARISSEN-GENERAAL

Duitse overheersing? Een man als van Karnebeek, de mentor van secretaris-
generaal Frcderiks, was ontzet door wat zich op Anjerdag in Den Haag af-
gespeeldhad. Hij begreep volkomen, zei hij twee dagen later tegen Schwebel,
Seyss-Inquarts Beaujtragter in Zuid-Holland, dat de Duitsers drastisch in-
gegrepen hadden. 'Er bedauerfe die Vorfälle', rapporteerde Schwebel voorts,

'insbesondere im Hinblick darauf, dass die rücksichtsvolle Art der deutschen Besetzung
bei allen ernsten Niederländern nur Anerkennung und Dank auslösen könne. Diese
Niederländer verurteilten aueh mit ihm das disziplinlose Auftreten, namentlich der
jungen Leute, auf der Strasse ... Er kenne aus seiner langjährigen Ministertiitigkeit
die Königin und aile diejenigen die sie naeh London begleitet hatten, sehr genau ... Er
wiinsche nichts mehr, als dass er ader irgend ein anderer ernster Niederländer zu ihnen
hinfahren und ihnen nur drei Worte sagen könnte: 'Haltet das Mauî>

*

Op 5 augustus zou prinses Irene haar eerste, op 3 I augustus koningin
Wilhelmina haar zestigste verjaardag vieren. Hoe kon men voorkomen dat
Anjerdag zich op nog groter schaal zou herhalen? Secretaris-generaal
Tenkink deelde op I I juli aan de procureurs-generaal mee dat hij voornemens
was, samen met zijn ambtgenoot Frederiks een preelamatic aan het Neder-
landse volk op te stellen teneinde het te doordringen van de 'noodzakelijk-
heid, zich te onthouden van iedere ordeverstorende daad. Het vlaggen en
dragen van oranje zal daarbij betrokken worden" - d.w.z.: daartegen zou
men ook waarschuwen. Een week later leek het de procureurs-generaal
wenselijk dat de wegen naar en bij de koninklijke paleizen op 5 en 3 I augus-
tus afgezet zouden worden en dat het op straat verkopen van oranjestrikjes
e.d. zou worden verboden; zij meenden evenwel dat 'de matige dragers' van
dergelijke strikjes recht hadden op bescherming door de politie" - bescher-
ming dus tegen de NSB en haarWA.
'Zelfbeheersing en waardigheid betamen de overwonnene', zo heette het

in de concept-proclamatie die Tenkink en Frederiks opstelden.

'Een deel van ons volk heeft in dit opzicht op de zçste juni gefaald ... Men
geve zichrekenschapdat van de bezettingvan ons land beperkingenvan de vrij-
heid het onafwijsbaaren zelfsredelijkgevolg zijn ... Men houde daaromnatio-
nale en oranje vlaggen van de openbare straat, het dragen van oranjestrikjes
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