
ANJERDAG EN ZIJN NASLEEP

ontaarde niet in een uitdaging, de volksliederen klinken niet in het openbaar,
geen burger brenge demonstratieve bloemenhulde bij de gedenktekenen onzer
nationale historie of bij de paleizen. Wanneer men zich zo gedraagt, is men beter
Nederlander dan wanneer men wat in het hart besloten ligt, uit op een wijze die
niet waardig en fier mag heten.' 1

Dit concept werd door het college van secretarissen-generaal goedgekeurd,
zij het dat het nog uitgebreid werd met een passage waarin tot uiting kwam,
'dat een herhaling van ongeregeldheden als op 29 juni de meest ernstige ge-
volgen met zich zou kunnen brengen." Desondanks werd het concept door
Seyss-Inquart verworpen. Hinderde het hem dat het niet-uitdagend dragen
van oranjestrikjes impliciet goedgekeurd was? Nam hij aanstoot aan de
woorden 'wat in het hart besloten ligt'? Had hij geen vertrouwen in het
effect van een oproep der secretarissen-generaal? Meende hij dat hij, als hij
een herhaling van Anjerdag, nieuwe klachten van generaal Christiansen en
een tweede berisping van de Führer wilde voorkomen, er beter aan deed, het
volle gewicht van het Duitse gezag in de schaal te werpen? Wij kennen zijn
motieven niet, maar in elk geval verscheen op I augustus in de gehele
Nederlandse pers een bekendmaking niet van de secretarissen-generaal, maar
van het Reichskommissariat waarbij elkeen die, op welke wijze ook, op 'de
gedenkdagen van het Huis van Oranje ... dat de oorlog tegen het Groot-
duitse rijk hardnekkig voortzet', zou demonstreren, met strenge straffen
bedreigd werd. Dat straatkooplieden op die gedenkdagen geen witte anjers
of goudsbloemen zouden mogen verkopen, sprak vanzelf, maar ook als zij,
zo las men in de krant, vergeet-mij-nietjes ter verkoop aanboden, zouden zij
persoonlijk gestraft worden en zou mogelijkerwijs ook hun ventvergunning
worden ingetrokken. 'De Duitse en de Nederlandse politie zijn aangewezen
om de naleving van deze bekendmaking te handhaven."

1 CNO, Csg, collectie-Schaeprnan, nov ro. 2 Csg: Notulen, 22 juli 1940• 3 In
Amsterdam werd de zakelijke inhoud van deze waarschuwing door burgemeester
de Vlugt overgenomen in een oproep aan de burgerij welke op I augustus in de
bladen verscheen. Deze oproep had evenwel de volgende aanhef: 'Morgen, 2

augustus, herdenken wij de geboortedag van wijlen onze koningin-moeder. Op
5 augustus d.a.v. de verjaardag van prinses Irene. In gewone tijden zouden die
dagen niet onopgemerkt voorbijgaan. De burgerij zou morgen ongetwijfeld er
blijk van willen geven dat zij nog steeds met dankbaarheid wil herdenken hetgeen
de koningin-moeder voor ons land geweest is. Ook zou het te verwachten zijn dat
er medeleven betoond werd ter gelegenheid van de verjaardag in de koninklijke
familie.' Het slot luidde: 'Op allen zonder onderscheid doe ik een ernstig beroep,
zich correct en beheerst te gedragen. Zodoende dienen wij 011S land en onszelfhet
allermeest. '


