
KONINGINNEDAG

Op de verjaardag van prinses Irene, 5 augustus, bleef alles rustig met,
voorzover ons bekend, slechts één uitzondering: de burgemeester van
Meppel, D. baron Mackay, liet eenlang tevoren vastgesteld optreden van een
socialistisch fanfarekorps uit Steenwijk rustig doorgaan (nog wel in het
Wilhehninapark!). Mackay was een oud-marine-officier en had op ro mei
geweigerd, de eerste Duitse officier die hem bezocht, de hand te geven! - nu
werd hij door Frederiks 'op persoonlijk bevel van de Rijkscommissaris'
(Seyss-Inquart had de zaak dus niet aan Wimmer overgelaten) ontslagen.ê

Koninginnedag, 3 I augustus, viel evenals Anjerdag op een zaterdag.
De leden der NSB hadden instructie gekregen, die dag niet te colporteren

en geen uniform te dragen; ook de leden van de WA moesten hun uniform
thuis laten - een order waar verscheidenen hunner zich niets van aantrokken.
De Nederlandse politie had extra-scherpe aanwijzingen ontvangen. In
Rotterdam moest zij bijvoorbeeld 'het dragen en verkopen van bloempjes,
knoopjes, doekjes en dergelijke kleinzieligheden', aldus de waarnemend
hoofdcommissaris, 'onmiddellijk en met kracht' tegengaan; overtreders
moesten opgebracht worden; sloot een winkelier zijn zaak vóór 8 uur ' s
avonds (dat was toen de normale sluitingstijd), dan moest hem gezegd
worden, 'dat hij er zich aan blootstelt, wellicht van de distributie te worden
uitgesloten. '3

Wij hebben de indruk dat er menig politieman was die zich van instructies
als in Rotterdam gegeven, weinig aantrok, zeker wanneer hij wist dat hij
geen controle door 'foute' collega's of meerderen te duchten had." De
gegevens over Koninginnedag 1940 zijn overigens schaars maar geven toch
wel de indruk dat Seyss-Inquarts stringente verbodsbepalingen op menige
plaats overtreden zijn. In Breda werd 'toch nog door enkelen oranje ge-
dragen', schreef de journalist Bert Voeten 's avonds in zijn dagboek,

'zij werden prompt gemolesteerd door de WA. In alle vroegte zag ik hier en
daar een vlag wapperen. Na een uur was er geen driekleur meer te zien. De
moedigen waren reeds naar de Koninklijke Militaire Academie gevoerd om

1 Brief, 27 juli 1971, van de burgemeester van Meppel. 2 Csg: Notulen, 9 aug.
1940. 3 Nota 325, 28 aug. 1940, van de wnd. hoofdcomm. van politie te Rotter-
dam (Doc 1-1445, a-3). 4 Zo kwam de marechaussee in Ulft met de gemeente-
politie plus vrouwen en kinderen op Koninginnedag 1940 bijeen 'in de met vlaggen-
doek versierde kamer van Opper Barendse waar een groot portret van de koningin
aan de muur prijkte', en dergelijke bijeenkomsten werden ook in later jaren op
verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis gehouden; 'er was onder het
personeelniet één 'verkeerde". (J. W. Jansen: 'Barbarisme in en rond Gendringen'
in Er op of er onder. Hoe Achterhoek en Lijmers de Duitse bezetting doorstonden en ervan
wetden bevrijd (1946), p. 35).
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