
ANJERDAG EN ZIJN NASLEEP

Tenkink weigerde: wenste de Reichskommissar een dergelijk verbod, dan
moest hij het maar zelf afkondigen. De weigering werd door Seyss-Inquart
geaccepteerd. Op 4 juli verscheen zijn verordening die aangeduid was als
te zijn uitgevaardigd 'ter bescherming van de Nederlandse bevolking tegen
onjuiste berichten't ; er werd in gedreigd met gevangenisstraf tot een maxi-
mum van tien jaar en met een geldboete van onbeperkte hoogte. Niet alleen
het luisteren naar andere dan Nederlandse en Duitse radiozenders werd ver-
boden, maar ook het opzettelijk verspreiden van berichten welke van ver-
boden zenders afkomstig waren.
Hoe intensief in de zomer van 1940 naar anti-Duitse zenders geluisterd

werd, is niet bekend. Vast staat wèl dat het programma dat enkele Neder-
landse journalisten vóór de ontruiming van Parijs drie weken lang via de
Franse radio uitzonden, menigeen in bezet gebied tot steun was. De vaste
slagzin van dit prograrruna: 'Moed en vertrouwen, luisteraars! Nederland
zal nooit een Duitse provincie worden!' werd hier en daar een gevleugeld
woord; die slagzin 'gaf ons', schreef een inwoner van Doetinchem, 'de
moed, de narigheid van de eerste weken door te komen.I''
Wie Engels verstond, ging bij voorkeur naar de Home Service van de BBC

luisteren. Haar nieuwsbulletins kregen spoedig de naam van grote betrouw-
baarheid en het carillon en de zware slagen van Big Ben die aan de nieuws-
uitzending van negen uur 's avonds (Britse tijd) voorafgingen, leken telkens
weer een symbool van Engelands onwrikbaar zelfvertrouwen. Vermoedelijk
werd ook in mei en juni al vrij druk geluisterd naar de Nederlandse nieuws-
uitzendingen van de European Service der BBC. De 'Meldungen aus den Nieder-
landen' van 3 juli wisten althans te berichten dat die nieuwsuitzendingen door
de kappers in Weesp regelmatig aangezet werden en dat alle klanten konden
meeluisteren; voorts, dat de particuliere radiodistributiecentrale (de 'draad-
omroep') in Aalsmeer bijna uitsluitend buitenlandse programma's doorgaf
(het zullen wel meestal Engelse geweest zijn) en dat de eigenaar, toen hij
deswege ter verantwoording geroepen was, opgemerkt had dat hem geen
voorschriften bekend waren op grond waarvan dat niet zou mogen.
Voor die voorschriften zorgde Seyss-Inquarts verordening van 4 juli;

ze werden acht dagen later tot de radiodistributiecentrales uitgebreid" die
men in eerste instantie vergeten had.
Had dit 'luisterverbod' veel effect? De Duitsers-zelf betwijfelden het. De

maatregelen die zij namen, tonen dat duidelijk aan.

1 va 35/40 (Verordeningenblad, 1940, p. 135-36). 2 'Doetinchem werd geen
egelstelling' in Er op of er onder, p. 406. 3 va 40/40 (Verordeningenblad, 1940, p.
144-45)·

302


