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Zo breidden de Duitsers het aantal van hun stoorzenders voortdurend uit
(eind' 41 waren het er zeventien) waarbij zij evenwel de Home Service van de
BBC met rust lieten en de lange-gelf-zender van de European Service, in
tegenstelling tot de zenders op de korte- en middengolf, eerst in november
'41 gingen storen. Natuurlijk wist men aan Duitse kant dat dat 'storen' wel
hinderlijk was maar het luisteren toch niet volledig belemmerde. Al in
augustus '40 werd dan ook binnen het Duitse bestuursapparaat krachtige
aandrang uitgeoefend om er bij de Nederlandse luisteraars door enkele
draconische straffen de schrik in te jagen. Generalkommissar Schmidt dacht
begin augustus aan tien tot vijftien jaar tuchthuis en hij was ontzet toen hem
twee weken later bleek dat het Duitse Landesgericht een Nederlander die
berichten verspreid had welke van verboden zenders afkomstig waren, slechts
tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld had.

Het kon wel niet anders of Schmidts geprikkeldheid moet versterkt zijn
door het feit dat koningin Wilhelmina, het advies verwerpend dat haar
namens Snouck Hurgronje en van Karnebeek bereikt had, ruim drie weken
na de afkondiging van het 'luisterverbod' de uitzendingen van Radio Oranje
geopend had met een bij uitstek strijdvaardige toespraak (28 juli). 'Al heeft
ook de vijand de vaderlandse bodem bezet', zo klonk haar stem,

'Nederland zal de strijd volhouden, zolang tot voor ons een vrije, gelukkige
toekomst opdaagt. Onze geliefde driekleur wappert fier op de zeeën, in Groter
Nederland in Oost en West; en zij aan zij met onze bondgenoten zetten onze
wakkere mannen de strijd voort ...
Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden,

op om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de
eindoverwinning van onze zaak die niet alleen sterk staat door kracht van
wapenen, maar niet minder door het besef dat het thans gaat om onze heiligste
goederen.'

Met die woorden plaatste de koningin zich tegenover diegenen in bezet
gebied die, als de secretarissen-generaal, van mening waren dat Duitsland
niet meer verslagen kon worden - zij plaatste zich naast allen die weigerden
te geloven dat het Derde Rijk zou triomferen.

Winkelmans laatste verzet

Met Winkelmans gedragingen op Anjerdag was voor Seyss-Inquart de
maat vol. Nagenoeg van meet af aan had de Reichskommissar beseft dat
van de generaal telkens weer impulsen uitgingen die in strijd waren met


