GOERING VALT TEGEN WINKELMAN UIT

Indié nog hadden, dat de koningin en de regering in Engeland waren en de oorlog
doorging, werd hij furieus. Hij zei dat hij dit aan de Fiihrer zou meedelen en dat
er dan geen enkele reden was om tegenover de Hollanders zo lankmoedig te
zijn als de Fiihrer tot op dat ogenblik was geweest.

Het derde punt betrof het feit dat wij onvoldoende eerbied betoonden voor
het Duitse leger’ —

Goering had dat persoonlijk ervaren: hoewel er een voorschrift bestond dat
Nederlandse en Duitse onderofficieren en minderen alle officieren van de
beide krijgsmachten zouden groeten, hadden enkele Nederlandse soldaten
voor hem, de Qberbefehlshaber der Luftwaffe, niet gesalueerd; één dier sol-
daten, deswege ter verantwoording geroepen, had de brutaliteit gehad, op
te merken dat Goerings uniform hem totaal onbekend was!

Winkelman betaalde Goering met gelijke munt: hij antwoordde dat het
al vaak voorgekomen was dat Nederlandse officieren niet gegroet waren
door Duitse onderofficieren en minderen. Daarop stoof Goering op ‘en zei
dat dit geheel iets anders was omdat zij, de Duitsers, de overwinnaars waren.
Het was’, aldus Winkelman, ‘een warm gesprek.” Goering ‘liep opgewonden
heen en weer voor de tafel’ — daar had hij menigmaal met zijn vuist op
geslagen vooral bij een passage waarbij hij op Winkelmans betoog dat
Nederland nog in oorlog was met Duitsland, gereageerd had met: ‘Wenn
ich Thnen sage dass es keinen Krieg mehr gibt, so gibt es keinen Krieg mehr!™

De Nederlandse opperbevelhebber was door Goerings woede en dreigen-
de houding niet in het minst geintimideerd. Toen hij de kamer uitkwam,
stonden de secretarissen-generaal te wachten die allen door Seyss-Inquart
aan Goering voorgesteld zouden worden. Hun kwam Winkelman, her-
innerde Hirschfeld zich, ‘beurtelings kwaad en lachend zijn ervaring ver-
tellen.” De secretarissen-generaal kregen van Goering een hele toespraak.
‘Hij begon’, aldus Hirschfeld,

‘met een uiteenzetting van de Rijnlandbezetting. De Geallicerden waren toen
onbehoorlijk in hun optreden. De Dhuitsers zouden bij ons niet alleen correct
doch ook vredelievend optreden. Veel zou afhangen van de houding van de
Nederlanders. ‘Aber es kann auch anders!’ Dit werd enige malen herhaald.’

Van zijn bezoek aan bezet Nederland maakte Goering gebruik om nog
drie zaken te regelen: hij bereidde de aankoop voor van de fraaiste schilde-
rijen uit de collectie-Goudstikker te Amsterdam, hij deed er zijn eerste
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