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gegeven had van zijn krijgsplan alsmede van de militaire hulp die hij, on-
middellijk na de inzet van een Duits offensief, aan Frankrijk en Engeland zou
vragen. Het SOl1derkomma1'ldo-von Künsberg had dit stuk in het archief van
het Belgische ministerie van buitenlandse zaken aangetroffen; het was aan
het Sonderkotnmando evenwel onbekend dat de Nederlandse gezant te Brussel
het memorandum eerst aan de Belgische regering mocht overhandigennadat
hij uit Den Haag een apart codebericht ontvangen had. Dat codebericht
was hem inderdaad op 10 mei telegrafisch toegezonden.
In het Witboek werd ook een meer algemene beschuldiging geuit: de

Nederlandse regering zou, eigenlijk al sinds het einde van de eerste wereld-
oorlog, zowelmet Frankrijk als met Engeland 'vèrgaande militaire overeen-
komsten' gesloten hebben, en dat zou dan alles voorbereiding geweest zijn
voor het Geallieerde offensief naar het Ruhrgebied dat Hitler, door zèlf op
10 mei aan te vallen, voorkomen zou hebben.
Dat alles stond op I juli in de Nederlandse pers.
Nog diezelfde dag werd door of op last vanWinkelman de tekst opgesteld

voor een rondschrijven waarin de generaal er op wees dat zijn memoranda
van 23 maart (er waren toen behalve voor de Belgische regering ook stukken
opgesteld voor de regeringen van Frankrijk en Engeland) 'besloten (waren)
in een gezegelde enveloppe welke pas mocht worden geopend na ontvangst
van een mededeling van de minister van buitenlandse zaken dat Nederland
in oorlog was met Duitsland ... Noch door de Nederlandse gezanten, noch
door vertegenwoordigers van de opperbevelhebber zijn', verklaarde
Winkelman, 'vóórdat Nederland door Duitsland werd overvallen, be-
sprekingen gevoerd met de Belgische, Franse of Engelse regeringen of met
de generale staven dier rijken.'

In deel 2 van ons werk, Neutraal, hebben wij aangetoond dat op deze
kategorische ontkenning wel iets af te dingen valt. Wat er vóór 10 mei '40
met Belgen, Fransen en Engelsen aan geheime contacten gelegd was, had
intussen niet veel om het lijf gehad en de zwaarste beschuldiging die in het
Witboek geuit werd (Nederland zou al jaren geleden 'vèrgaande militaire
overeenkomsten' met Frankrijk en Engeland gesloten hebben), was naar
inhoud en strekking totaalongefundeerd.
Dat laatste werd ook door Colijn opgemerkt, en wel in een hoofdartikel

in De Standaard (2 juli) dat in verscheidene andere bladen geciteerd werd.
Schmidt zag daar een belediging in van het Auswärtige Amt: hoe durfde men
veronderstellen dat een Duits departement zich schuldig gemaakt had aan
het verspreiden van onjuiste, laat staan misleidende informatie! De Standaard
kreeg een verschijningsverbod van acht weken. Schmidt hoopte van harte
dat zulks tot het faillissement van het anti-revolutionaire dagblad zou leiden.
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