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volgden, behoren tot de moeilijkste perioden uit de geschiedenis van het
Nederlandse volk. Een wereld was op drift, alle oude zekerheden leken weg-
gevallen. Winkelman stond als een rots in die branding. Midden in de neder-
laag heeft hij een overwinning gepersonifieerd waar nog maar weinigen vast
op durfden vertrouwen en die misschien ook voor hemzelf nog geen duide-
lijke omtrekken aangenomen had. Dat laatste deerde hem niet. Hij was een
onverschrokken man, door vaste opvattingen gedragen. Die bleefhij trouw.
De impuls die hij aan Nederland trachtte te geven, heeft, dat zij erkend,

niet lang doorgewerkt. Daarvoor was hij te kort in functie; daarvoor waren
ook zijn uitingsmogelijkheden te beperkt. Met dat al is in de zeven weken
die tussen de capitulatie en zijn wegvoering in krijgsgevangenschap verliepen,
zijn fiere en zelfbewuste houding van historische betekenis geweest; dat is een
conclusie die onderstreept wordt door wat na zijn wegvoering geschiedde.
Want op allerlei terreinen gleden het Afwikkehngsbureau van defensie en
het Hoofdregelingsbureau tot vergaande dienstbaarheid aan de vijand af en
speciaal was de afwezigheid van Winkelman en van de twee gebroeders van
Voorst tot Voorst van belang bij de afloop van een kwestie die nog geen
twee weken na hun. uitschakeling op de voor de Duitsers meest gunstige
wijze haar beslag kreeg: nagenoeg het gehele beroepspersoneel van land- en
zeemacht verklaarde op erewoord, zich in de toekomst van alle anti-Duitse
activiteit te zullen onthouden.

Het erewoord der beroepsofficieren

Hitler had in zijn brief van 30 mei aan generaal Christiansen waarin hij mede-
deling deed van zijn besluit, de Nederlandse militairen uit krijgsgevangen-
schap te ontslaan, onderscheid gemaakt tussen de dienstplichtigen en de
beroepsmilitairen. Bet ontslag gold zonder meer voor de dienstplichtigen
maar ten aanzien van de beroepsmilitairen (Hitler sprak van 'die Berufs-
soldaten') zou hij 'eine Entscheidung noch treffen.'1 Die beslissing kwam eerst
drie weken later in Den Haag binnen. 'Pür die Entlassung der Berufssoldaten',
stond er in,

'geitenfolgende Richtlinien:
a. Berufssoldaten können entlassen werden wenn sie eine ehrenwörtliche Erklärung

abgeben, in keiner Weise gegen die Interessen des deutschen Reiches tätig zu sein.
Der Wort/aut dieset Erk/ärung wird mitgetei/t.

1Brief, 30 mei 1940, van Hitler aan Christiansen, Enq., dl. VIII b, p. 36.
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