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onderofficieren en -minderen dienden wel de verklaring af te leggen maar
hun erewoord bleef daarbij buiten geding.

Dat zulk een verklaring op komst was, raakte in de tweede helft van mei
bekend. Hoe zij precies zou luiden, wist men toen nog niet, maar het leek
generaalWinkelman wenselijk dat de hoogste officieren zo spoedig mogelijk
onderling overleg zouden plegen. De eerste bespreking terzake vond op
26 mei onder Winkehnans voorzitterschap plaats met als aanwezigen, af-
gezien van enkele officieren van het Algemeen Hoofdkwartier, o.m. de
beide generaals van Voorst tot Voorst, de generaals Carstens, Harberts en
van den Bent (commandanten resp. van het Iste, nde en IVde legerkorps'},
generaal van Andel (commandant Vesting Holland) alsmede schout-bij-
nacht Heeris en schout-bij-nacht Jolles (commandant stelling-Den Helder).

Er kwamen twee vragen ter sprake: zou het juridisch geoorloofd zijn, een
verklaring op erewoord af te leggen? Geconcludeerd werd, van wel. Immers,
als zulk een verklaring onder alle omstandigheden ontoelaatbaar was, waar-
om werd zij dan in het Voorschrift velddienst genoemd? Een tweede, belang-
rijker vraag was of men, als men er de gelegenheid toe kreeg, beleidvol
handelde door zulk een verklaring af te leggen.

De meningen liepen uiteen.
Voor de commandant veldleger, luitenant-generaal van Voorst tot Voorst,

lag de zaak eenvoudig: 'Tegenover een vijand die hier is binnengedrongen
zoals de Duitser dit heeft gedaan en die geen eerlijk tweegevecht heeft aan-
gegaan, geef ik geen erewoord." Generaal Carstens dacht er anders over; hij
had de meningen van zijn stafofficieren gepeild en gaf als 'algemeen gevoelen
van zijn beroepspersoneel' weer, dat men er beter aan deed, het erewoord
wèl te geven," Dit 'algemeen gevoelen' was ook aan Winkelman op dat
moment al bekend. Hij betwijfelde of hij als opperbevelhebber het morele
recht had, alle beroepsmilitairen in deze moeilijke kwestie een bindende
instructie te geven en hij vermoedde toen reeds dat velen, wellicht zeer velen,
een dergelijke instructie naast zich neer zouden leggen; wel zei hij toen reeds
dat hij 'het het mooiste zou vinden als wij allemaal en corps in krijgsgevangen-
schap gingen.î" Men kon daaruit afleiden dat hij zelf niet van zins was, zijn
erewoord te geven.

In Den Haag was de zaak ook al aan anderen bekend geworden, vooral in

1Generaal Harberts die op 14 mei door de commandant veldleger afgezet was, had
toen de uitoefening van zijn nieuwe functie nog niet opnieuw ter hand genomen;
hij werd in juni in die functie hersteld. 2 Getuige J. J. G. van Voorst tot Voorst,
Enq., dl. VIII c, p. 182. 3 Getuige L. C. Prey, a.v., p. 765. 4 Getuige H. G. Win-
kelman, a.v., p. 95.


