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kringen van hoge militairen en hoge oud-militairen. De oud-commandant
van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, luitenant-generaal b.d. M.
Boerstra, nam terstond een duidelijk standpunt in: officieren hadden een eed
van trouwaan de koningin gezworen; hoe konden zij dan, zolang de
koningin hen niet van die eed ontslagen had, hun aan haar verpande ere-
woord aan de Duitsers geven? Zeker, als de officieren zich in krijgsgevangen-
schap begaven, dan betekende zulks voor hen, schreef Boerstra in een nota,

'een groot offer Doch de ideëledingen waaromhethier gaat, zijn van de aller-
hoogste waarde Van de houding van onze beroepsofficieren in zaken als deze
zal het mede afhangen of zij later met opgeheven hoofd hun plaats in een Neder-
landse weennacht zullen kunnen innemen en als waardige aanvoerders door het
volk zullen worden aangemerkt.'!

Intussen was de tekst van de verklaring op erewoordnog altijd niet bekend.
Generaal von Falkenhausen had de zaak aan zijn opvolgers Seyss-Inquart en
Christiansen overgelaten; het werd Seyss-Inquart die Winkelman de tekst
deed toekomen zoals die op 3 juni door de staf van Christiansen geformu-
leerd was. 'Hierdoor verzeker ik op erewoord', zo luidde die tekst,

'dat ik gedurende deze oorlog aan geen enkel front noch direct noch indirect
zal deelnemen aan de strijd tegen Duitsland. Ik zal niets doen wat het Duitse Rijk
schade, van welke aard ook, zou kunnen berokkenen.'

Tegen die formulering rezen twee bezwaren: moest in de tweede zin niet
het woord 'opzettelijk' ingevoegd worden en diende de verklaring niet te
worden uitgebreid met een derde zin die de mogelijkheid opende dat men
zijn erewoordsverklaring weer introk? Afgezien daarvan was er het princi-
piële bezwaar dat men het, door deze verklaring af te leggen, de Duitsers
wel heel gemakkelijk maakte: het krijgsgevangen houden van duizenden
Nederlandse beroepsmilitairen zou voor hen een last betekenen. Dáárom
vroegen zij ook die verklaring. Wie haar zou afleggen, bewees de Duitsers
een door hen gevraagde dienst - een dienst die men vrij was te weigeren.
De zaak werd druk besproken. Zo werden de officieren van de afdeling

landmacht van het Algemeen Hoofdkwartier bijeengeroepen en generaal-
majoor van Voorst tot Voorst hield hill voor dat het niet wenselijk was, de
verklaring af te leggen. Bijna niemand viel hem bij. Daarentegen vond
midden juni een bijeenkomst plaats van aile hogere commandanten en staf-
officieren van de commandant veldleger waar de stemming veel strijdbaarder
was: unaniem spraken zij zich tegen het afgeven van het erewoord uit.

1M. Boerstra: Nota, 28 mei 1940(a.v., punt p, gestenc.bijlage II7).
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