
KAPITEIN HASSElLMAN

Dergelijke bijeenkomsten werden ook elders gehouden en daar zeiden de
meesten dan als regel dat zij tegen het afleggen van de verklaring geen over-
wegend bezwaar hadden. Het werd Winkelman uit de rapporten die hij
ontving, spoedig duidelijk dat er verdeeldheid heerste en dat de groep van
diegenen welke voorstanders waren van het afleggen van de erewoords-
verklaring, dagelijks groter werd.
Welk beleid werd terzake gevolgd door het departement van defensie?
Wij willen op drie dingen wijzen. Ten eerste dat Ringeling als secretaris-

generaal verdwenen was; ten tweede dat het departement tot Afwikkelings-
bureau was gereduceerd; ten derde dat Schwabedissen in de tweede helft van
juni een subaltern officier, kapitein B. R. P. F. Hasselman, tot hoofd van het
Afwikkelingsbureau benoemde - en deze nam in de kwestie van de ere-
woordsverklaring een zeer duidelijk standpunt in: tegen Winkelman.

*

Kapitein Hasselman was in juni '40 twee-en-veertig jaar. Hij was in '19
cavalerie-officier geworden. Zijn bekwaamheid had spoedig de aandacht
getrokken van zijn superieuren: hij had de Hogere Krijgsschool kunnen
volgen en was als kapitein van de generale staf in '37 militair attaché in
Berlijn geworden toen zijn voorganger Sas naar Den Haag teruggeroepen
werd. In de lente van ' 39 werd Sas opnieuw naar Berlijn gezonden. Men wist
dat hij er voor het inlichtingenwerk veelnuttiger relaties bezat dan Hassel-
man; men wist 66k dat Hasselman een vrij grote sympathie voor het Derde
Rijk aan de dag legde. Hasselmans carrière leed daar geen merkbare
schade door. Toen Dijxhoorn in augustus '39 benoemd werd tot minister
van defensie, werd zijn belangrijke flllctie als hoofd van de afdeling generale
stafbij het departement van defensie na enige tijd door Hasselman overgeno-
men. Met dat al had deze bij een enkeling in het militaire apparaat toch wel
enig wantrouwen gewekt. Eén keer was hij van Berlijn uit een van de officie-
ren van GS III, kapitein C. M. Olifiers, mondeling gegevens komen brengen
over de opstelling van allerlei Duitse regimenten. 'Hij ging daar', aldus
Olifiers, 'mee door toen de Duitse militaire attaché bij mij binnenkwam. Die
zei: 'Kann ich den Herren vielleicht helfen?' Ik was woest op Hasselman en
bracht het gebeuren in verband met berichten dat hij zeer anti-democratisch
van instelling was."

1 c. M. Olifiers, 20 jan. I956.
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