ANJERDAG EN ZIJN NASLEEP

Olifiers had scherp gezien. Bijna twee jaar lang maakte Schaepman, secre-
taris van het college van secretarissen-generaal, kapitein Hasselman in de
vergaderingen mee die deze als hoofd van het Afwikkelingsbureau bijwoon-
de van september ’40 af, toen Ringeling er de brui aan gaf, tot mei 42 toen
hijzelf in krijgsgevangenschap weggevoerd werd. ‘Hij was’, stelde Schaep-
man later op schrift,

‘cavalerist en had het uiterlijk van dien. Goed voorkomen en goede manieren.
Overigens maakte hij de indruk van geborneerd en aanmatigend te zijn . . . kk
had hem al enige jaren eerder leren kennen toen hij militair attaché was te Berlijn
onder de gezant graaf van Limburg Stirum. Kapitein Hasselman was, als men
dat zo noemen wil, pro-Duits, had althans een grote bewondering en eerbied
voor het Duitse leger. Over misdragingen van Duitse militairen wilde hij ook
niet horen. Bovendien was hij antisemiet, had althans heftig het land aan Joden.
Zijn overtuiging ten aanzien van deze twee punten stak hij noch in, noch buiten
het college onder stoelen of banken’*-

die overtuiging was, naar wij aannemen, de Duitsers in de zomer van '40
bekend. Geen wonder dat zij juist Hasselman spoedig op de zetel van Ringe-
ling plaatsten — iets wat Ringeling, bij alle waardering voor Hasselmans
capaciteiten (‘hij was een knappe vent’) ‘geen stijl’ vond.2

Hasselman was er in de zomer van '40 van overtuigd dat het door hem zo
hogelijk bewonderde Duitse leger niet meer verslagen kon worden. Dwaas
vond hij het indien Nederlandse beroepsmilitairen door de erewoords-
verklaring te weigeren, als het ware particulier een oorlog zouden voort-
zetten die toch kennelijk door de Duitsers al gewonnen was. Hij kreeg de
stemming mee. Velen onder de beroepsmilitairen hadden sinds de eerste
wereldoorlog grote eerbied gekoesterd voor het Franse leger — en ziet, het
was door de Wehrmacht in de pan gehakt; Duitsland leek onoverwinnelijk.
Bij die mismoedige conclusic knoopte Hasselman aan. Vier dagen na
Frankrijks capitulatie, op 26 juni, zond hij als hoofd van het Afwikkelings-
bureau (achter de rug van Winkelman!) een nota aan al zijn afdelingshoofden
waarin hij hun voorrekende dat zij, als zij de erewoordsverklaring onder-
tekenden en nadien dus ontslagen zouden worden (de Nederlandse krijgs-
macht werd immers opgeheven), een goede wachtgeldregeling zouden
krijgen; de nota eindigde met het bondig advies: ‘Tk raad aan, de verklaring
op erewoord af te geven.’

Zij die dit advies ontvingen, hielden het uiteraard niet onder zich. Dat

1 C.J. M. Schaepman: Verslag betr. de secr.gen., p. 206. * C. Ringeling, 6 juli
1960. 3 Tekst: Engq., dl. VIII a, p. 248-49.
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