
HASSELMAN RAADT TOT TEKENEN

'het departement' het afleggen van de erewoordsverklaring aanried, wierp
bij menigeen gewicht in de schaal - een schaal die bij velen toch al in de
richting van aanvaarding doorsloeg. Men zag tegen het offer op dat men zou
moeten brengen als men zich in krijgsgevangenschap liet afvoeren. Die
emotionele weerstand vond, als steeds, intellectuele argumenten. Gezegd
werd dat men als krijgsgevangene zijn land niet dienen kon; dat er toch
lieden moesten blijven om (de staat van beleg was nog van krachtl) 'de
leiding te nemen wanneer de Duitsers eens tot terugtrekken zouden worden
gedwongen'; dat men, in die situatie, moest voorkomen dat' de reden', als
in '18, zouden pogen 'de macht te grijpen'; dat men daarentegen, als men
zich in krijgsgevangenschap liet afvoeren, 'de mensen in Nederland met hun
moeilijkheden achterliet'; dat het Nederlandse volk, hetwelk zich geen grote
offers voor de defensie getroost had, het er niet naar gemaakt had dat men
zelf voor dat volk wèl een groot offer bracht; en dat men, door het erewoord
niet te geven, de eendracht zou verbreken waaraan de natie boven alles
behoefte had.'

Eindeloos werden deze en dergelijke argumenten herhaald Walmeer
beroepsmilitairen elkaar ontmoetten; door velen werden ze verkondigd,
door sommigen bestreden. Vergaderingen vonden plaats, speciaalom op
diegenen in te praten die geneigd waren, de erewoordsverklaring niet af te
leggen. Oberstleutnant Otzen reisde (alweer: achter Winkelmans rug) het
gehele land door om de per legerkorps bijeengeroepen officieren er op te
wijzen dat zij dwaas zouden handelen indien zij zich in krijgsgevangenschap
lieten afvoeren.ê Kwam men dan thuis en sloeg men de krant op, dan waren
er weer nieuwe koppen die van Duitslands sterke, ja oppermachtige positie
gewaagden. Mocht men in zo ongewisse omstandigheden zijn gezin voor
onbepaalde tijd alleen laten? 'In vele gevallen' werd, aldus generaal Boerstra,
het pleit door de echtgenote beslist. 'Mij is het geval bekend van een officier',
schreef hij,

'die dagen lang heeft gewikt en gewogen, en die tenslotte voor de aandrang van
zijn vrouw is gezwicht. Het werd den mannen soms uiterst moeilijk gemaakt
maar evenzeer zijn de echtgenoten hun mannen dikwerf tot steun geweest. Een
harer zeide, in een ander huis te zullen trekken als haar man tekende. Een ander
zeide spontaan bij het lezen van de verklaring: 'Dat stuk kun je onmogelijk
tekenen. Wij komen dan misschien in moeilijkheden maar samen zullen we
verder kunnen leven. Hoe zou het echter moeten wanneer je een stuk tekende
in strijd met je eergevoel ?Wat zou dat voor een leven zijn?' '3

lOverzicht uit de aantekeningen van generaal Boerstra, 17 juli 1940, p. 9 (a.v.,
punt p, gestene. bijl. 381). 2 Getuige H. G. Winkelman, a.v., dl. VIII c, p. 95.
3 Overzicht uit de aantekeningen van generaal Boerstra, p. 15.
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