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Een speciale groep werd gevormd door de hier te lande gedetacheerde of
met verlof vertoevende officieren van het Koninklijk Nederlands-Indisch
leger of Knil; het waren er ruim zeventig. In tegenstelling tot het Neder-
landse leger kende het Knil nl. wèl een voorschrift met betrekking tot het al
of niet afleggen van een verklaring op erewoord. zulks was verboden. Het
Indische gouvernement wenste niet, dat Knil-officieren zich ooit zouden
binden jegens een inlandse vijand; dat werd bij de in Indië heersende kolo-
niale verhoudingen strijdig geacht met het prestige van het koloniaal gezag.
De vraag rees of die verbodsbepaling ook gold met betrekking tot het

afleggen van een erewoordsverklaring jegens de Duitsers.
De secretaris-generaal van koloniën, jhr. Six, had zich, zo hij dat wilde, op

het standpunt kunnen stellen dat niet hij, maar alleen het Indische gouverne-
ment bevoegd was om die vraag te beantwoorden. Six had daar geen behoef-
te aan, waarbij, naar wij aannemen, de algemene opvatting in het college
van secretarissen-generaal ('Duitsland kan niet meer verslagen worden') van
betekenis was. Binnen de groep der Knil-officieren die zich persoonlijk
verbonden voelden met Indië waar men niet gecapituleerd had, was de
stemming feller dan binnen die der officieren van het Nederlandse leger.
Niettemin deed SixWinkelman op 27 juni weten dat het verbod dat in de
Indische voorschriften neergelegd was, voor de in Nederland aanwezige
Knil-officieren niet gold.

*

Welk standpunt nam Winkelman in?
Over de formulering van de verklaring op erewoord was hij het eind

juni nog steeds met de Duitsers niet eens geworden. Hij had geëist dat zij in
de zin: 'Ik: zal niets doen wat het Duitse Rijk schade, van welke aard ook,
zou kunnen berokkenen', het begrip 'opzettelijk' zouden invoegen; voorts,
dat in de verklaring opgenomen zou worden dat diegenen die haar aflegden,
bevoegd waren, haar later in te trekken. Beide eisen waren door Schwabe-
dissen afgewezen.
Winkelman wist dat de Duitsers zouden doorzetten. Hij was zich ook, met
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