
ANJERDAG EN ZIJN NASLEEP

Op de avond van I juli deelde Winkelman aan schout-bij-nacht Heeris
mee, welke belangrijke concessie de Duitsers gedaan hadden. In de nacht
die volgde, werd hij weggevoerd.
De ochtend nadien werd generaal-majoor van Voorst tot Voorst bij

Schwabedissen ontboden die hem zijn internering in Groningen aanzegde.
Voordat van Voorst tot Voorst het Algemeen Hoofdkwartier verliet, had
hij voor alle zekerheid het papiertje met de beknopte, door Winkelman
gedicteerde tekst aan kolonel van Alphen gegeven. Hij deed dat omdat hij
vreesde dat 'men zou zeggen dat de opperbevelhebber het geven van het
erewoord aanbeval" - van Alphen zou dat dan, zich op de tekst beroepend,
met klem kunnen ontkennen.
Winkelman en de twee gebroeders van Voorst tot Voorst weg - nu

konden de Duitsers met de definitieve tekst van de verklaring voor de dag
komen. Zij hadden, wat de tekst-zelf betrof, een kleine, weinig belangrijke
concessie gedaan. In de eerste zin ('Hierdoor verzeker ik op erewoord dat ik
gedurende deze oorlog aan geen enkel front noch direct, noch indirect zal
deelnemen aan de strijd tegen Duitsland') hadden zij na 'oorlog' ingevoegd:
'althans zolang Nederland zich met het Duitse Rijk in oorlogstoestand
bevindt'. De tweede zin ('Ik zal niets doen wat het Duitse Rijk schade, van
welke aard ook, zou kunnen berokkenen') hadden zij daarentegen aanzienlijk
verscherpt: 'Ik zal geen handeling begaan of verzuim plegen waardoor het
Duitse Rijk schade, van welke aard ook, zou kunnen lijden.'

Deze formulering, schreefWinkelman later, 'zou voor mij onaannemelijk
geweest zijn.'2 Men zou immers dat 'geen verzuim plegen' zo kunnen inter-
preteren dat elke officier op zijn erewoord verplicht werd, illegale activiteit
waarvan hij toevallig kennis kreeg, aan de Duitsers te melden.

*

De tijd ging dringen. Op zondag 14 juli moesten de verklaringen onder-
tekend worden en zes dagen tevoren, op maandag de 8ste, wilde het Alge-
meen Hoofdkwartier de namen bezitten van diegenen (officieren, onder-
officieren, korporaals en manschappen) die tot die ondertekening niet bereid
waren. Op vrijdag de sde zette kolonel van Alphen de boven-weergegeven
tekst van de erewoordsverklaring op de telex. Op grond van de Duitse toe-

1 Getuige H. F. M. van Voorst tot Voorst, a.v., p. 133. 2 Brief, zo juni 1945, van
H. G. Winkelman aan de min. van oorlog (Doc I-1898 A, a-14).
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