ANJERDAG EN ZIJN NASLEEP

en die nu, al was hun opleiding nog niet voltooid, tot officier bevorderd
werden, schaarden zich naast de weigeraars. Ook de gouverneur der Aca-
demie, generaal-majoor H. C. G. baron van Lawick, weigerde te tekenen,
samen met de generaals Best en van den Bent, met twee kapiteins en met
één eerste-luitenant. Voorts weigerden acht marine-officieren van wie één
die de marine-adjudant van generaal Winkelman geweest was, zich enkele
dagen tevoren eigener beweging samen met een van de adjudanten van de
koningin, een Knil-officier (begrepen in de bovengenoemde een-en-veertig)
naar de burcht in Saksen begeven had waar de generaal als eerste geinter-
neerd was. Van het lagere marinepersoneel weigerde één stoker. Het totaal
aantal van hen die de erewoordsverklaring niet ondertekenden, was dus
(Winkelman en de twee gebroeders van Voorst tot Voorst meegerekend)
een-en-zeventig.l

Bijna veertienduizendvierhonderd officieren, onderofficieren en minderen
van marine en landmacht ondertekenden de gevraagde verklaring, de rond
tweeduizend officieren onder hen met de invoeging ‘op erewoord’. De
verklaringen die op ca. dertig plaatsen in den lande ondertekend waren,
werden door de Duitsers zorgvuldig verzameld. ‘Tk heb bij die gelegenheid’,
schreef later een der weigeraars, de majoor van het Knil, G. Giebel, ‘afscheid
genomen van de officieren van het Algemeen Hoofdkwartier; het kwam mij
voor dat ze zich schaamden. Luitenant-generaal Fabius’ (hoofd van GS III
tijdens de meidagen) ‘drukte me de hand en zei dat hij de houding van hen
diec weigerden, kon respecteren. Beleefdheidshalve heb ik’, aldus Giebel,
‘de generaal die zelf wel tekende, niet gezegd dat ik zijn houding en die van
zijn medetekenaars niet kon respecteren.’?

De kleine groep van weigeraars werd in Den Haag eerst bij de Ortskotn-
mandantur geconcentreerd en vervolgens onder bewaking (een krijgsgevange-
ne mocht rechtens pogen te ontsnappen!) naar de Frederikskazerne over-
gebracht. De meesten hunner zouden maandagmorgen om vijf voor zeven
per trein naar Duitsland overgebracht worden. Om zes uur verzamelde zich
aan het station Staatsspoor een grote groep familieleden, vrienden en kennis-
sen, maar ook een zestal gepensioneerde hoofd- en opperofficieren van het
Knil liet zich de gelegenheid niet ontgaan om van hen die principieel ge-
handeld hadden, afscheid te nemen. ‘Er waren’, schreef generaal Boerstra,
cen van die zes,

‘geen officieren van de Koninklijke Marine, noch van de Landmacht, actief noch

1 Naamlijst: a.v., dl. VIII b, p. s1. 2 Uittreksel uit het rapport van majoor Giebel,
mei 1940-sept. 1941, p. 8 (2.v., punt p, gestenc. bijl. 142).
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