
DE WEIGERAARS

gepensioneerd, gekomen. De mogelijkheid bestaat dat velen onbekend waren
met het uur van vertrek, zelfs met de dag van vertrek.

De stemming toen de heren ongeveer half zeven aan het station kwamen, was
uitstekend. Enkele van de dames hadden het wel eens te kwaad en van de terug-
slag een enkele van de vertrekkenden, maar de vaste overtuiging, het goede
besluit te hebben genomen, stemde tot opgewektheid ... Enige eenvoudige
spoorbeambten, op het perron bij de trein het uitgeleide gadeslaand, hoorde men
zeggen: 'Dat zijn tenminste kerels die tonen ruggegraat te hebben!' Dat een zo
talrijk uitgeleide aanwezig was, deed de vertrekkenden zichtbaar goed. Stipt
6.55 zette de trein zich in beweging. Als laatste afscheidsgroet klonk een krachtig
driewerf hoera uit de trein en van het perron.' 1

*

Nauwelijks was de groep vertrokken of twee jonge officieren van het Knil
die op 14 juli de erewoordsverklaring ondertekend hadden, kregen spijt.
Zij meldden zich bij het Algemeen Hoofdkwartier en werden verwezen
naar Schwabedissens voorganger, Oberstleutnant Otzen. Otzen weigerde,
van hun herroeping kennis te nemen en Schwabedissen deelde begin augustus
het Afwikkelingsbureau mee dat hij teruggave van het erewoord ook aan
twee Nederlandse landmachtofficieren geweigerd had, 'daar het hier geen
geval betrof dat deze teruggave van het erewoord kon rechtvaardigen.'
Zo werd het door het Afwikkelingsbureau aan alle officieren kenbaar ge-
maakt.ê Een maand later, in september, werd, vermoedelijk in het geval van
een vijftal officieren, de teruggave van het erewoord wèl door Schwabedissen
geaccepteerd, maar aan dat feit werd geen ruchtbaarheid gegeven. Het
kwam de Duitsers het meest te stade indien de Nederlandse beroepsmilitairen,
gebonden door de verklaring die zij ondertekend hadden, rustig in Neder-
land bleven.

Hoe zwaar hebben de betrokkenen aan hun verklaring getild?
Dat varieerde sterk.
Toen schout-bij-nacht Heeris bijna drie jaar later een belangrijke medede-

ling over het Englandspiel ontving, realiseerde hij zich dat hij deze krachtens
zijn verklaring eigenlijk niet mocht doorgeven aan de regering te Londen -
'ik heb het toch gedaan." Ook voor anderen, misschien wel voor vele ande-
ren, vormde het gegeven erewoord een ernstig gewetensprobleem zodra

1M. Boerstra : Aantekeningen, 17 juli 1940, p. 12 (a.v., 381). 2 Rondschrijven,
6 aug. 1940 (Doc II-220 A, a-7). 3 Getuige F. J. Heeris, Enq., dl. VIII c, p. 102.
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