
OORDEEL DER ENQUÊTE-COMMISSIE

naar ons oordeel, beide groepen van de Enquêtecommissie onvoldoende
gewicht toegekend hebben - een factor die historisch een belangrijke rol
gespeeld heeft.

De Duitsers hadden te verstaan gegeven dat men de erewoordsverklaring,
zodra men dat wilde, kon intrekken. Zij hadden dat niet zelf op schrift:
gesteld maar zij wisten natuurlijk dat kolonel van Alphen en schout-bij-
nacht Heeris hun toezegging bekendgemaakt hadden. Juist die toezegging
had bij menigeen de doorslag gegeven. Zij werd evenwel door de Duitsers
aanvankelijk in het geheel niet en later nauwelijks gehonoreerd. In dat
opzicht had elke Nederlandse beroepsmilitair bij wie die toezegging een
belangrijke rol gespeeld had, het recht, zich door de Duitsers bedrogen te
achten.'

Het waren intussen, dunkt ons, minder deze en dergelijke overwegingen
dan de herhaalde rechtsverkrachtingen die bij menigeen dier beroepsmili-
tairen de overtuiging deden ontstaan dat men zich aan zijn al of niet op ere-
woord afgegeven verklaring niet langer behoefde te houden. Reeds in '40
traden velen hunner tot illegale groeperingen toe. Zij liepen daarbij een
extra risico: werden zij gearresteerd, dan werd hun hun illegale activiteit,
gegeven hun zorgvuldig bewaarde verklaring, extra zwaar aangerekend.

Anderen waren er van wie het in '41 bekend werd dat zij gepoogd hadden,
zich bij de Nederlandse strijdkrachten in Engeland te voegen of daar zelfs in
geslaagd waren. Begin november' 41 herinnerden generaal-majoor Carstens,
chef van het Hoofdregelingsbureau, en kapitein Hasselman, hoofd van het
Afwikkelingsbureau, alle beroepsofficieren aan de verklaring welke zij, zo
stond in hun rondschrijven, 'destijds geheel uit vrije wil en, naar wij moeten
aannemen, na rijp beraad' afgelegd hadden. Het rondschrijven vloeide niet
voort uit enig Duits verzoek of uit enige Duitse eis; het initiatief lag geheel
bij de twee genoemde officieren." De Duitsers zullen hun er zonder twijfel
erkentelijk voor zijn geweest.

*

In mei '42 werden alle beroepsofficieren door de Duitsers op misleidende
wijze bijeengeroepen en onverhoeds in krijgsgevangenschap afgevoerd. Op

1 De belangrijkste zin terzake in de opinie van de meerderheid der Enquêtecommis-
sie: 'Iedere beroepsofficier kon zich van zijn gebondenheid aan het erewoord ont-
slaan door het terug te geven' (a.v., p. 299), is in zijn onvolledigheid onjuist. 2 Ge-
tuige B. R. P. F. Hasselman, a.v., dl. VIII c, p. 763.
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