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met hem, de Kommissar. benoemd worden. Spitzen bracht de zaak onmiddel-
lijk in het college van secretarissen-generaal ter sprake; men legde zich bij
de Duitse eis neer. Van Laer werd enkele dagen later gearresteerd: de Duit-
sers wilden verhinderen dat hij nog enige invloed op het loodswezen zou
uitoefenen; hij werd na enige tijd in Saksen aan de kleine groep der in krijgs-
gevangenschap afgevoerde generaals toegevoegd.

Opvolger van admiraal van Laer werd kapitein-ter-zee b.d. B. Kruys.
Door hem werd eind juli aan de directeuren van het loodswezen bericht dat
Spitzen de door van Laer gegeven instructie gewijzigd had: 'Duitse oorlogs-
schepen en vaartuigen die daarmede gelijkgesteld worden', moesten voortaan
op de binnenwateren beloodst worden voorzover zij niet 'rechtstreeks deel-
nemen aan krijgsverrichtingen." Uiteraard was Kommissar Christiansen hier
niet tevreden mee: hij verlangde op 4 augustus 'algehele vrijheid om over de
Nederlandse loodsen te beschikken.f Kruys weigerde medewerking; hij
had daarbij de steun van schout-bij-nacht Heeris. Drie dagen later legde
Spitzen de kwestie opnieuwaan zijn ambtgenoten voor. Hij had, zei hij,
'met de marinestafbesprekingen gevoerden daarbij gewezen op de wenselijk-
heid van een meer plooibare en diplomatieke houding van die zijde" - maar
de marinestaf was toen niet bereid, goed te vinden dat de uit eind mei
daterende instructie wezenlijk gewijzigd werd. Spitzen had er zijn gedachten
nog eens over laten gaan en was tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk
maar één geval was waarin beloodsing geweigerd moest worden: wanneer
Duitse oorlogsschepen uitvoeren met het kennelijk doel, Nederlandse oor-
logsschepen te bestrijden.

'Een dergelijk gevallaat zich nauwelijks indenken', merkte Kruys korte
tijd later op." Inderdaad: hoe zou men aan Nederlandse kant ooit kunnen
constateren dat dat 'kennelijk doel' aanwezig was? Spitzens nieuwe richtlijn
kwam er in feite op neer dat Kommissar Christiansen zijn zin kreeg, al kon
Spitzen volhouden dat hij 'deelneming aan krijgsverrichtingen' tegen de
eigen Nederlandse strijdkrachten, voorzover te constateren, formeel ver-
boden had; de strijdkrachten van Nederlands bondgenoten kwamen er
blijkbaar minder op aan.
Deze merkwaardige interpretatie van het Landoorlogreglement werd in

de vergadering van het college van secretarissen-generaal door kapitein
Schepers 'volkomen juist' genoemd en voorzitter Snouck Hurgronje voegde
nog toe, 'dat het hier dezelfde moeilijkheid betreft als waarmede men op het
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