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Een compromisvrede ?

Op verscheidene punten hebben wij er in de voorafgaande hoofdstukken op
gewezen dat het college van secretarissen-generaal er in de eerste maanden
van de bezetting uit alle macht naar streefde, de verhouding met de bezetter
zo goed mogelijk te maken en de bevolking te stimuleren tot het nalaten van
elk protest waaraan de Duitsers aanstoot konden nemen. Hoewel deze of gene
van de secretarissen-generaal wel enige waardering koesterde voor bepaalde
'prestaties' die door het Derde Rijk van '33 af verricht waren, zouden wij
toch willen stellen dat het college als zodanig van het nationaal-socialisme
als ideologie allerminst gediend was; die antipathie ging echter gepaard met
de opvatting dat Duitsland, al had het de oorlog nog niet volledig gewonnen,
deze in elk geval niet meer kon verliezen. Er zat dus, zo meende men, niets
anders op dan dat Nederland zich bij de een of andere vorm van Duitse
hegemonie op het vasteland van Europa neerlegde; daar zou uit kunnen
voortvloeien dat men de in de meidagen geleverde strijd achteraf zou gaan
zien als een soort broedertwist."
Wie er zo over dacht, hoopte en verwachtte dat de Engelsen vroeg oflaat

tot een compromis met Hitler bereid zouden zijn; als dat dan het onvermijde-
lijke einde was van de worsteling die in september '39 begonnen was, dan
zag men dat einde liefst zo spoedig mogelijk komen. Voortzetting van de
oorlog bracht immers het gevaar met zich dat in Nederland nieuwe ver-
woestingen aangericht zouden worden; wat de binnenlandse verhoudingen
betreft, vreesde men voorts dat die voortzetting de invloed van de veraf-
schuwde NSB zou doen toenemen; tenslotte was men ook met zorg vervuld
voor de positie van Nederlands-Indië. Japan aasde op Indië en Indië werd in

1Wij citeren de notulen van het college van secretarissen-generaal van 5 augustus
'40: 'Betreffende de oprichting van een monument voor de gevallenen op de
Grebbeberg deelt de heer Tenkink mede dat hij hierover reeds ... overleg heeft
gepleegd. Desgevraagd spreekt de vergadering als haar oordeel uit dat er geen
principiële bezwaren bestaan om naast de Nederlandse gevallenen de Duitse ge-
vallenen op één begraafplaats ter aarde te bestellen.' Bijna vierhonderd Nederlandse
gesneuvelden werden later op de Grebbeberg begraven; elders werden ruim vier-
honderdvijftig op gemeenschappelijke begraafplaatsen ter aarde besteld. (Getuige
J. J. G. van Voorst tot Voorst, Enq., dl. I c, p. 418).


