
DE VISIE DER SECRETARISSEN-GENERAAL

feite door Engeland en de Verenigde Staten beschermd. Wat zou die be-
scherming nog waard zijn indien Engeland, militair vernietigd, het hoofd
in de schoot had moeten leggen? De kans om Indië voor Nederland te
behouden werd aanzienlijk groter geacht indien een militair nog niet ver-
slagen Engeland zich tot vredesonderhandelingen met Duitsland bereid ver-
klaarde. Bij die onderhandelingen zou ook de positie van het Koninkrijk
der Nederlanden ter sprake komen. Welnu, het leek de secretarissen-generaal
wenselijk dat handelingen die Duitsland zouden kunnen prikkelen, door de
Nederlandse regering te Londen en door het gouvernement in Indië nage-
laten werden; was dat het geval, dan zou, zo werd gehoopt, op de vredes-
conferentie waarmee de tweede wereldoorlog zou eindigen, de 'zelfstandig-
heid' van Nederland hersteld worden; dat zou dan weliswaar een 'zelfstan-
digheid' zijn in de schaduw van de Duitse macht maar misschien zou men er,
met steun van Engeland, toch reële inhoud aan kunnen geven.
Niet alleen de voorzitter van het college van secretarissen-generaal,

Snouck Hurgronje, ging langs deze lijnen denken maar ook anderen, met
name de drie leden van het college die elk verscheidene jaren in Indië werk-
zaamgeweest waren: Hirschfeld, Six en Trip. De weergegeven denkbeelden
deden trouwens ook buiten de kring der secretarissen-generaal opgeld, nl. bij
menigeen van de in Nederland levende directieleden en commissarissen van
de grote Nederlands-Indische ondernemingen. De gezamenlijke belangen
van die ondernemingen werden sinds '21 behartigd door de Ondernemers-
raad voor Nederlands-Indië; voorzitter van die raad was in '40 mr. W. G. F.
Jongejan. Deze was, vóór hij in' 37 repatrieerde, voorzitter geweest van het
Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands-Indië, Snouck
Hurgronje, Hirschfeld en Trip kende hij sinds jaren; al in mei en juni had hij,
veelal aan de lunchtafel in de 'Nieuwe of litteraire sociëteit' aan het Plein
('de Witte'), druk overleg met hen gepleegd; 'de regering was weg', legde
hij later aan de Enquêtecommissie uit, 'en de zaken moesten toch een beetje
haar gang gaan en zo hebben wij over allerlei zaken veel overleg gepleegd."

Dat overleg bleef niet tot de genoemde Nederlanders beperkt. Zij kwamen
namelijk spoedig met enkele vooraanstaande Duitsers in contact die óók
een compromisvrede met Engeland wensten: deze Duitsers meenden dat
Hitler na Frankrijks capitulatie zQ~stetk_stond dat hij bij vredesonderhande-
lingen al zijn wensen ingewilligd kon krijgen, en ook zij koesterden de vrees
dat, indien de oorlog voortgezet werd, de radicale, fanatieke stromingen in
het Derde Rijk steeds sterker zouden worden. Tot die Duitsers behoorden
er twee die al jarenlang in ons land tal van relaties bezaten: de Westduitse

1Getuige W. G. F. Jongejan, Enq., dl. II c, p. 187.
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