
EEN COMPROMISVREDE ?

bankier, Geheimrat dr. A. Kreuter die in de periode tussen de twee wereld-
oorlogen een periodiek aangevuld krediet van f 200 mln beheerd had dat in
'20 door de Staat der Nederlanden aan Duitsland verleend was teneinde de
Duitse economie weer op gang te brengen, en de Hamburgse Staatsrat
dr. Emil Helfferich die verscheidene hoge functies in het Duitse bedrijfsleven
vervulde, speciaal op de scheepvaartsector . Helfferich had lang aan het hoofd
gestaan van Duitse ondernemingen in Nederlands-Indië; hij had daar meer
dan vijf-en-twintig jaar gewoond en gewerkt en hij was met een Neder-
landse vrouw getrouwd; in Duitsland was hij de grote promotor geweest
van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft. Als derde voorstander van een
vrede-door-vergelijk kwam daar Seyss-Inquarts Beaujtragter bij de Neder-
landse Bank bij, dr. Wohlthat; hij was van deze drie conservatieve Duitsers
degeen die in Berlijn veruit de meeste relaties bezat.
Nu vormde het radicaal fanatisme waar zij gedrieën aanstoot aan namen,

niet een element in het nationaal-socialisme dat zich naar believen liet ver-
zwakken of zelfs uitschakelen - het was de kern van de ideologie die sedert
twintig jaar door Hitler verkondigd was en die in hem haar personificatie
had gevonden. Steeds had hij doorgezet; steeds getriomfeerd - en in de zomer
van '40 was zijn positie sterker dan ooit. In West-Europa duchtte hij geen
enkel gevaar; met een gerust hart kon hij, in beginsel, in juli al het besluit
nemen tot de komende invasie van de Sowjet-Unie; had Engeland een com-
promisvrede aanvaard, dan zou het zich veroordeeld hebben tot de rol van
passief toeschouwer bij de 'germanisering' van geheel Oost-Europa; wat dat
betekende, had men sinds september '39 in Polen kunnen aanschouwen.
Het op matiging gerichte streven van figuren als W ohlthat, Kreuter en
Helfferich stond dan ook naast de werkelijkheid. Zeker, zij hadden in Berlijn,
Hamburg en elders wel contact met personen die er net zo over dachten als
zij; die vond men tot in de hogere regionen van het Auswärtige Amt en het
Reichswirtschajtsministerium en misschien was ook een Goering, als hij goed-
geluimd was, wel bereid te erkennen dat hij het graag tot een acceptabel
accoord met Engeland zag komen. De gehele ontwikkeling sinds '33 en de
gang van zaken bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog hadden even-
wel aangetoond dat voormannen van het Duitse bedrijfsleven en Duitse
hoofdambtenaren volstrekt machteloos waren om Hitler te doen afwijken
van zijn uitgezette koers en Goering, al was hij dan na de veldtocht in
West-Europa tot Reichsmarschall gepromoveerd, was, als het er op aankwam,
even machteloos.

Ziedaar dan de achtergrond tegen welke in '40 door of met medeweten
van het college van secretarissen-generaal enkele pogingen ondernomen
werden teneinde een comprornisvrede te bereiken of althans te bevorderen.


