
EEN COMPROMISVREDE ?

moet blijven.' Woordelijk werd deze passage herhaald in een van de radio-
uitzendingen naar Indië die enige tijd tevoren hervat waren over de z.g.
Phohi-zender: een ultra-kortegolfzender die men in Indië kon beluisteren;
de passage werd ook in Londen opgev_angen.

*

In het deel van ons werk dat aan de geschiedenis van Nederlands-Indië in de
tweede wereldoorlog gewijd wordt, zullen wij de internering van de aldaar
wonende en werkende Duitsers met enige uitgebreidheid behandelen. Hier
beperken wij ons tot het wezenlijke. Dan willen wij onderstrepen dat die
internering die men enkele maanden lang voorbereid had, weliswaar volken-
rechtelijk geoorloofd was en een in oorlogstijd normaal verschijnsel vormde,
maar dat de wijze waarop zij zich in Indië voltrok, in hoge mate bepaald
werd door de Vijfde-Colonne-paniek.
De berichten uit Denemarken en Noorwegen hadden al in april' 40 bij de

Nederlandse bevolkingsgroep in Indië de overtuiging gewekt dat geen
Duitser te vertrouwen was. Toen op de rode mei de tijding arriveerde dat
Duitsland het moederland overvallen had, sloeg dat wantrouwen in felle
vijandschap om. De details over het sinistere optreden van de Vijfde Colonne
tijdens de meidagen werden grif geloofd. Het wekte alles tezamen een intense
verontwaardiging tegen in Indië levende Duitsers en NSB' ers - een veront-
waardiging die duidelijk tot uiting kwam in de behandeling die men hun
deelachtig deed worden.

Uit de Duitse bevolkingsgroep werden, zonder dat men enige leeftijds-
grens in acht nam, alle mannen op 10 mei gearresteerd samen met het gehele
Duitse consulaatspersoneel en met ca. negenhonderd bemanningsleden van
Duitse schepen die zich in Nederlands-Indische havens bevonden. Aangezien
uitWest-Europa berichten gekomen waren dat ook emigranten uit Duitsland
zich tot Vijfde-Colonne-activiteiten geleend hadden, werden aan die Duitse
staatsburgers Joodse en niet-joodse statenlozen toegevoegd. Speciale kampen
voor die gearresteerden waren niet voorbereid; men begon met ze op te
bergen in de beschikbare inrichtingen waar men zo gevaarlijke vijanden ge-
makkelijk kon bewaken. Op Oost-Java werden de mannen geconcentreerd
in een fort dat als primitieve jeugdgevangenis gefungeerd had; van West-
Java werden zij overgebracht naar de sinds lang leegstaande barakken op het
eilandje Onrust ten noordwesten van Tandjong Priok waar men vroeger
Indonesische Moharnrnedanen die van de pelgrimstocht naar Mekka terug-
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