
INTERNERINGEN IN INDIË

gekeerd waren, in quarantaine placht te houden. De verzorging was er
aanvankelijk uitermate slecht, voedsel werd er maar weinig verstrekt, maar
naar het oordeel van sommigen uit de Nederlandse 'bevolkingsgroep nog te
veel: de bakker in Batavia die van de legercommandant opdracht gekregen
had, dagelijks voor het kamp op Onrust de nodige broden te leveren, werd
geboycot omdat hij, zo werd gezegd, 'Moffen voederde'i! Met de internering
der mannen was de publieke opinie niet tevreden: wie Duits sprak, was een
spion afkon een spion zijn - geëist werd dat ook Duitse vrouwen en kinderen
opgepakt werden. Inderdaad werd ook een aantal hunner geïnterneerd,
sommigen omdat men ze voor gevaarlijk hield, anderen om ze tegen de
dagelijkse molestaties te beschermen.
De gouverneur-generaal, jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh

Stachouwer, en de legercommandant gingen spoedig hun best doen om aan
de mensonwaardige toestanden en de ruwe behandeling in verscheidene der
eerste interneringskampen een einde te maken; zij voerden inspectietochten
uit en gaven de nodige instructies, maar veel hielp dat niet: er was, aldus van
Starkenborgh, 'bij de gehele Indische gemeenschap, ook bij de ambtenaren,
een sterke tegenzin om iets te doen voor de geïnterneerden." Eerst in de loop
van de zomer slaagde van Starkenborgh er in, alle mannelijke geïnterneerden
geconcentreerd te krijgen in een nieuw en beter ingericht kamp dat in N oord-
Sumatra opgericht werd. Daar werden toen bijna vier-en-twintighonderd
mannelijke Duitsers naar toe gebracht; geïnterneerd waren voorts ruim
honderddertig gevaarlijk geachte Duitse vrouwen terwijl ca. honderd vrou-
wen met ongeveer evenveel kinderen in Z.g. 'beschermingskampen' onder-
gebracht waren. De bevolking van die laatste 'kampen', meestal vroegere
Duitse hotels, nam nog toe: Duitse vrouwen die geen inkomsten meer
hadden en geen hulp van relaties konden krijgen, werden er ook in opge-
nomen; die sociale nood deed zich op verscheidene plaatsen voor: alle
Duitse bedrijven waren onder beheer gesteld en vele beheerders trokken zich
weinig aan van het lot der gezinsleden die door de geïnterneerde leiders of
functionarissen dier bedrijven achtergelaten waren.

*

Kort na de meidagen kwamen de eerste berichten dat alle Rijksduitsers in
Indië geïnterneerd waren, in Berlijn binnen. Details over hun behandeling

1 Getuige W. G. Peekema, Enq., ell. II c, p. 249. 2Getuige A. W. L. Tjarda van
Starkenborgh Stachouwer, iI.v., p. 613.
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