EEN COMPROMISVREDE?

bezat men toen nog niet, maar er werd onmiddellijk besloten, alles in het
werk te stellen om de internering ongedaan te maken. ‘Nederland’ had ge-
capituleerd — kon Nederlands-Indié dat voorbeeld dan niet volgen? Hoe
waagde het Indische gouvernement het, de oorlogstoestand met Duitsland te
bestendigen! Al op 20 mei stelde het hoofd van de Auslands-Organisation der
NSDAP, Gauleiter Bohle, aan von Ribbentrop voor, de Nederlandse auto-
riteiten in Indié en in de West (ook daar waren alle Duitsers opgepakt, maar
hen had men minder slecht behandeld) tot een ander beleid te forceren door
met ‘scharfe, auf hollindischemn Boden durchzufiihrende Repressalien’ te dreigen;
von Ribbentrop verklaarde zich acht dagen later (28 mei) ‘véllig einverstan-
den’, maar volgens hem moest men niet met represailles gaan dreigen: men
diende ze terstond uit te voeren door middel van de arrestatie van personen
uit kringen van het hof en van de adel ‘und vielleicht auch gerade der Finanz-
und Kaufmannskreise . . . die in Niederlindisch-Indien grosse Besitzungen haben.”t

Bohle had inmiddels uit Indié via Zwitserse kanalen (Zwitserland nam de
Duitse belangen in Indié waar) vernomen hoe slecht de geinterneerden be-
handeld werden: hij nam de scherpere koers die door von Ribbentrop ge-
suggereerd was, over; daags na de installatie van Seyss-Inquart kreeg Bene
opdracht (30 mei), er voor te zorgen dat de Reichskommissar met spoed een
lijst van vijthonderd prominente Nederlanders zou opstellen die men bij
wijze van represaille zou gaan interneren. Seyss-Inquart voelde daar niet veel
voor: hij had met zijn installatietoespraak zijn best gedaan, de Nederlanders
gerust te stellen — zou hij het effect daarvan niet geheel bederven indien de
publicke opinie die nog van niets wist, door de arrestatie van vijthonderd
Nederlanders in beroering gebracht werd ? Hij deed twee dingen: de Neder-
landse pers liet hij het bericht opnemen dat in Indié alle Duitsers onder slechte
omstandigheden geinterneerd waren? en hij overtuigde Bene er van dat men
in plaats van vijfhonderd prominenten beter ‘eine geringere Anzahl erst-
Elassiger Personlichkeiter’ kon arresteren.3

! Telexbericht, 28 mei 1940, van von Ribbentrop aan Bohle (FO/SD, 535642—43).
? Verscheidene kranten voegden daar eigen commentaren aan toe waarin men het
‘correcte’ optreden der Duitsers in Nederland aan de Indische autoriteiten ten
voorbeeld stelde. ‘De Nederlanders’, aldus De Telegraaf op 2 juni, ‘hebben geen
enkele reden tot klagen over het optreden der Duitsers in de bezette Nederlandse
gebieden’; het blad vermeldde ook dat het, als Indi€ zijn houding niet wijzigde, in
Nederland tot ‘tegenmaatregelen’ zou komen. De Nieuwe Rotterdamse Courant
schreef met waardering over ‘het aandeel dat Duitsers hadden gehad in de Indische
samenleving’ en het ANP gaf een lange beschouwing hierover ter plaatsing aan de
bladen door: ‘Is men (in Indi€) vergeten dat de Duitser steeds de eerste vreemdeling
was die onze taal sprak en goed sprak ?’ (Algemeen Handelsblad, 2 juni 1940). ® Brief,
$ juni 1940, van Bene aan E. W. Bohle (FO/SD, 535652-55).
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