
EEN COMPROMISVREDE ?

nach London geflüchteten Regierungsmitglieder und die zurzeit auf Urlaub be-
findlichen Beamten und Privatpersonen aus Niederländisch-Indien. Zur Aufstellung
dieser Listen benötigen wir aber', rapporteerde Bene aan het Auswärtige Amt,
'die Mitwirleung der holländischen Behörden. Aus naheliegenden Gründen leonnten
die holländischen Behörden bisher nicht herengezogen weiden."
Wat waren die 'naheliegenden Gründe'? Vreesden de Duitsers dat men

van Nederlandse zijde niet bereid zou zijn, de namen en adressen van
de familieleden der ministers en van de Indische verlofgangers op te geven?
Vreesden zij dat men, als men gedwongen werd, die gegevens te verstrekken,
de betrokkenen zou waarschuwen? Er was voor al die vrees geen reden.
Negen of tien dagen na de bespreking bij Seyss-Inquart werd de secretaris-

generaal van koloniën, jhr. Six, bij Bene geroepen; Staatsrat Helfferich was
daar ook aanwezig. Er werd Six, aldus de notulen van het college van secre-
tarissen-generaal van 21 juni, verzocht, 'een volledige lijst van alle Indische
verlofgangers aan de Duitse autoriteiten te doen toekomen.' Dan volgen in
de notulen twee zinnen die bijzondere aandacht verdienen: 'zulks kan uiter-
aard niet geweigerd worden. De vergadering ziet er ook geen bezwaar in. '2
Begrepen de secretarissen-generaal dan niet dat de Duitsers die gegevens

nodig hadden om al die Indische verlofgangers te arresteren en te interneren?
Dat zou van een monumentale onnozelheid getuigen. Wij zijn eerder ge-
neigd aan te nemen dat voorzitter Snouck Hurgronje en stellig ook anderen
de internering dier verlofgangers wel degelijk voorzagen en dat men het
'geen bezwaar' zo moet interpreteren dat Snouck en de zijnen vertrouwden
dat het Indische gouvernement na het bericht van die interneringen on-
middellijk door de knieën zou gaan en de geïnterneerde Duitsers zou vrij-
laten; zo zou men verdere represailles in Nederland voorkomen en boven-
dien een situatie bereiken waarbij de Duitse 'welwillendheid' zich wellicht
ook tot het door Japan bedreigde Indië zou uitstrekken.
Zes dagen later (27 juni) deelde Six aan zijn ambtgenoten mee dat de

Duitsers hem óók om opgave gevraagd hadden 'van de regeringspersonen in
Nederlands-Indië en hun verwanten hier te lande. Het departement van
koloniën', zei hij, 'beschikt niet over de nodige gegevens om aan dit laatste
verzoek te voldoen." Vertrouwde hij, vertrouwden ook anderen, dat de
internering der verlofgangers voldoende effect zou sorteren? De tweede
Duitse wens werd in elk geval niet ingewilligd; met de inwilliging van de
eerste had men de Duitsers al een grote dienst bewezen - een dienst die het

1 Brief, 13 juni 1940, van Bene aan Bohle (a.v., 535674-76). 2 Csg: Notulen, 21
juni 1940. 3 A.v., 27 juni 1940.
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