EEN COMPROMISVREDE?

vreemde niet veel placht aan te trekken. Er is namelijk niets dat er op wijst
dat Hitler zijn z.g. instructie ter sprake bracht toen Seyss-Inquart, Schmidt en
Christiansen hem op 1 juli bezochten naar aanleiding van Nockemanns
rapport over Anjerdag. Wij nemen dan ook aan dat Seyss-Inquart eerst na
zijn terugkeer naar Den Haag van Bene hoorde dat hij de voorbereide
represaille-interneringen onmiddellijk moest uitvoeren en dat hij lijsten
voor enkele duizenden nieuwe gijzelaars diende op te stellen: tien Neder-
landers voor elke geinterneerde Duitser. In Indié en de West samen waren
misschien wel drieduizend Duitsers geinterneerd. Zou Seyss-Inquart dus
dertigduizend Nederlanders moeten oppakken en insluiten? Het was de
Reichskommissar duidelijk dat dat ‘bevel’ van de Fiihrer, zo het al bestond, vol-
strekt in strijd was met de opdracht die de Fijhrer hem gegeven had: de Neder-
landers voor het nationaal-socialisme te winnen. De veronderstelling ligt
voor de hand, dat Seyss-Inquart zulks aan Hitler duidelijk maakte in het al
eerder gememoreerde gesprek dat hij op 7 juli in Berlijn met hem voerde.
Vermoedelijk had Seyss-Inquart op of omstrecks die dag ook een gesprek
met von Ribbentrop; deze wist hij gerust te stellen met de toezegging dat hij,
‘wenn notwendig’, na de eerste groep ‘weitere dreitausend Personen nach und
nach’ zou laten afvoeren! — ‘wenn notwendig’ en ‘nach und nach’: Seyss-Inquart
liet zich het tempo niet door von Ribbentrop voorschrijven.

Van diens opdracht, de voor internering uitgekozenen op 2 juli te arres-
teren, had Seyss-Inquart zich ook al niets aangetrokken en het ophalen der
gijzelaars stelde hij na zijn besprekingen te Berlijn nog enige tijd uit: mis-
schien kwam er nog bericht uit Indié dat het gouvernement bakzeil gehaald
had; in elk geval leek het beter, in Nederland geen beroering te wekken vé6r
de beroepsmilitairen hun erewoordsverklaringen ondertekend hadden.
Dwangmaatregelen moest men, vond Seyss-Inquart, niet alleen zorgvuldig
doseren maar ook nauwkeurig op elkaar afstemmen.

De vijftien vrouwen onder de tweehonderdeen-en-dertig personen die de
Duitsers op 19 en 20 juli als de eerste groep der Indische gijzelaars oppakten,
waren nagenoeg allen Indische leerkrachten die in Nederland met verlof
waren. Qok de overige gijzelaars waren voor het overgrote deel Indische
verlofgangers. Sommigen hunner waren met ziekteverlof. Hiermee werd

1 Brief, 22 juli 1940, van Bene aan het Auswdrtige Amt (Eng., dl. 1L b, p. 295).
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