
DE EERSTE GROEP GIJZELAARS

niet steeds rekening gehouden. Eén van die verlofgangers moest in Essen
met een maagbloeding achtergelaten worden. Er was een ander die weg-
gehaald was van het ziekbed van een kind dat met de dood worstelde, een
derde die men na lang zoeken gevonden had bij 'het massagraf te Rotterdam
waar zijn zoon, slachtoffer van het bombardement, begraven moest liggen."
Gearresteerd waren ook enkele leden van de koninklijke hofhouding, onder
wie jhr. eh. E. J.M. Verheyen die behalve eerste stalmeester ook een van de
adjudanten in buitengewone dienst van de koningin geweest was; aangezien
die combinatie van functies aan de Duitsers die de arrestaties uitvoerden,
onbekend was, hadden zij voor alle zekerheid Verheyens zeventienjarige
zoon die dezelfde voornamen droeg als zijn vader, ook maar meegenomen.
Weggevoerd werden ook de particuliere secretarissen van prinses Juliana en
prins Bernhard.

De personen die op de lijst gestaan hadden die op 10 juni bij Seyss-Inquart
besproken was, liet men met rust: nu een zo grote groep geïnterneerd werd,
leek het niet langer noodzakelijk, die' eersterangs figuren' lastig te vallen.
Alie opgepakten werden in Nederlandse autobussen naar Duitsland ver-

voerd. Het werd een moeilijke tocht waarbij de mannen zelfs één keer in de
bussen overnachten moesten. De vijftien vrouwen kwamen tenslotte in het
Frauenleonzentrationslager Ravensbrück terecht, de mannen in Buchenwald.
Daar stonden, aldus een relaas van een dier mannen,

'aan weerszijden van de poort ... tien slachtoffers uit het kamp reeds vier-en-
twintig uren onbewegelijk voor een blinkend wit geverfde, door de zon felbe-
straalde muur ... Deze mensen ... hadden roodontstoken ogen van het gere-
flecteerde zonlicht. wankelden of bewogen zij, dan was er direct een SS-beul
bij om hen ... met een karwats te bewerken."!

De mannelijke gijzelaars werden in een barak ondergebracht die tegen het
eigenlijke concentratiekamp aangebouwd was; nagenoeg elke dag had men
er uitzicht op dit soort mishandelingen.

Piesmans vredespoging

De bereidheid der secretarissen-generaal om de Duitsers actief te helpen bij
het interneren van enkele honderden Indische gijzelaars, hing, zoals wij be-

1J. A. H. Rijshouwer en H. van Wermeskerken: Vier jaar Indisch gijzelaar (1946),
p.225. 2 M.Brouwer: Den vaderlandgetrouwe (1947), p. 102.
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