EEN COMPROMISVREDE?

toogden, met hun overtuiging samen dat Duitsland de oorlog practisch al
gewonnen had; wat Snouck Hurgronje betreft, kan zijn verder beleid ter-
zake samengehangen hebben met zijn verwachting dat een bemiddelings-
poging die door een Nederlandse particulier ondernomen werd, unieke
kansen op welslagen leek te bieden. Vermoedelijk wisten ook anderen daar-
van af.

Die particulier was de directeur van de KLM, Albert Plesman.

In de periode tussen de twee wereldoorlogen had Plesman zijn KLM tot
een groot bedrijf zien uitgroeien, dat bovendien misschien wel het populair-
ste bedrijf was dat Nederland ooit gekend had. Ock internationaal had het
een uitstekende naam. Talloze problemen van organisatorische, technische
en commerciéle aard had Plesman met tomeloze energie maar ook met ver~
beeldingskracht en vasthoudendheid weten op te lossen. Nu komt het bij de
managers van groot formaat, waartoe hij behoorde, nogal eens voor dat zij
de concepties en ingrepen die hun uit hun eigen wereld vertrouwd zijn,
naar de zoveel ingewikkelder en weerbarstiger wereld der internationale
politick overbrengen; staatkundige problemen zien zij dan als wezenlijk
gelijk aan bedrijfseconomische - een tikje gecompliceerder misschien, maar
Wwaarom zou men ze hiet in een geest van geven en nemen weten op te
lossen?

Véér de zomer van ‘40 had Plesman zich al bij minstens twee gelegen-
heden op het gladde ijs der wereldpolitiek begeven. Eind ’37 had hij een
plan ontwikkeld waarbij Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italié samen met
het Britse Dominion Zuid-Afrika, het Britse protectoraat Egypte en drie
kleinere Europese staten die koloniale bezittingen in Afrika hadden (Belgié,
Spanje, Portugal) een associatie zouden aangaan ter gemeenschappelijke
exploitatie van het Afrikaans continent; voorts moesten de Engelsen hun
overheersende invloed in de Suezkanaalmaatschappij prijsgeven: Plesman
wilde dat kanaal internationaliseren, d.w.z. onder gemeenschappelijk beheer
brengen van de negen samenwerkende mogendheden. Dit alles kwam er,
politiek gesproken, op neer dat Duitsland weer vaste voet in Afrika zou
krijgen, dat Itali€’s verovering van Abessynié (1935-36) internationaal aan-
vaard werd en dat de Italiaans-Duitse interventie in de Spaanse burgeroorlog
die toen ruim een jaar woedde, in Afrika een soort beloning zou ontvangen.
Begin november ’37 besprak Plesman al die plannen met Mussolini; die had
er geen bezwaar tegen dat hij ook eens in Londen ging polsen. De Engelse
regering had evenwel geen belangstelling getoond.?

1 Gegevens in bijlage 2 bij de brief van A. Plesman aan L. Boettger, Eng., dl. IT b,
p- 198-99.
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