EEN COMPROMISVREDE?

eigen bijdrage tot die denkbeclden geleverd heeft, weten wij niet; uit het
verloop van zaken blijkt dat zij in elk geval zijn algemene instemming
hadden.

‘Wat hielden die denkbeelden nu in?

Wat de hoofdpunten betreft, kwamen zij er op neer dat Duitsland zijn
vroegere kolonién zou terugkrijgen en dat Duitslands dominerende positie
in Europa door Engeland erkend zou worden; na die erkenning zou Duits-
land de bezette landen in Noord- en West-Europa (Denemarken, Noor-
wegen, Nederland, Belgi¢, Luxemburg en Frankrijk) ontruimen; die
zouden dan weer ‘vrij zijn in de keuze van hun staatsinrichting en staats-
bestuur met dien verstande dat tegenwerking tegen het Duitse Rijk uit-
gesloten is en (vruchtbare) samenwerking op economisch gebied verzekerd
zal zijn . . . Polen en Tsjechié zullen in de ontwikkeling van een eigen volks-
aard niet gestoord worden. De regeling ten aanzien van deze landen moet
echter aan Duitsland worden overgelaten.” Uiteraard zou er in de toekomst
geen sprake kunnen zijn van enige vorm van anti-Duitse agitatie in Neder-
land; de pers zou er onder leiding moeten komen te staan van ‘een permanen-
te commissie van samenwerking’; ook wat de kerken betreft, zou die com-
missie ‘uitwassen’ moeten voorkomen.!

Op 19 juli vertrok Plesman naar Berlijn; dat was de dag waarop Hitler
zich in zijn toespraak tot de Reichstag bereid verklaarde, met Engeland te
onderhandelen. Op welke grondslag ? Daar zweeg de Fiikrer over. Plesman
had zulk een grondslag bij zich. Hij wist op 24 juli tot Goering door te
dringen; in een gesprek dat drie uur duurde, reageerde deze nogal positief,
waarop Plesman voorstelde dat hij onmiddellijk via de Nederlandse gezant
in Stockholm, mr. J. E. H. baron van Nagell, een telegram zou sturen aan
minister van Kleffens: van Kleffens zou er dan voor moeten zorgen dat hij,
Plesman, met goedvinden van de Engelse regering, van Engeland uit door een
KLM-vliegtuig opgehaald werd van Schiphol. Goering zei dat hij dat alles
met Hitler zou bespreken. In afwachting van diens goedkeuring stelde de

! Men vindt deze denkbeelden in hun meest uitgewerkte vorm in bijlage 1 bij de
brief die Plesman op 30 juli tot een van Goerings naaste medewerkers richtte
(brief aan L. Boettger, a.v., dl. Il b, p. 196-98); het lijkt ons plausibel dat Plesmans
denkbeelden daar in hun oorspronkelijke vorm niet wezenlijk van afweken. Die
veronderstelling kan steun vinden in Plesmans mededeling aan de Enquétecommissie
dat Goering in het gesprek dat aan het schrijven van de bedoelde bijlage voorafging,
voornamelijk ‘zinspeelde op de gevolgen die er zouden zijn als men het niet eens
zou worden . . . Het gesprek was meer eenzijdig ik zei: Ik zou dit en dat doen.’
(a.v., I ¢, p. 648).
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