
GOERINGS WOEDE

Sicherheitspolizei vond het gehele dossier en las het met een belangstelling die
spoedig verbazing werd: wat had Goering daar uitgespookt? Het leek wel
hoogverraad! Toevallig was Heydrich in Amsterdam; het dossier werd hem
voorgelegd en hij gaf de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, Harster,
opdracht, onmiddellijk naar Goering te vliegen. Goering kon de zaak onder
verwijzing naar zijn brief aan Piesman rechtzetten maar op grond van het
feit dat deze alle stukken aan een particulier persoon (Colijn) had laten lezen,
gaf Goering opdracht, PIesman in de gevangenis te werpen. PIesman werd
prompt opgesloten. Harster en Schreieder die dit beiden hoogst onbillijk
achtten, moesten zich elf maanden inspannen voor zij Goering zo ver hadden
dat zij de directeur van de KLM weer mochten vrijlaten. Deze kreeg toen
het verbod opgelegd, zich in het westen des lands op te houden.

Een telegram naar Batavia

Men kan zich indenken dat secretaris-generaal Snouck Hurgronje eind juli en
begin augustus Piesmans bemiddelingspoging met gespannen aandacht volg-
de. Werd Piesman tot Engeland toegelaten, dan zou dat betekenen dat de
Engelsen bereid waren tot onderhandelingen! Stellig zou dat tot het Indische
gouvernement doordringen - en zou dat gouvernement de internering der
Duitsers dan bestendigen? Elke week dat de oorlog langer duurde, betekende
ook dat de meer dan tweehonderd Indische verlofgangers wier namen en
adressen men zo bereidwillig aan de bezetter verstrekt had, een week langer
opgesloten zaten. Het college van secretarissen-generaal besloot, op hun
verlofstractementen geen enkele korting toe te passen; Trip (fmanciën) vond
twee-derde voldoende (aan de familieleden van de beroepsmilitairen die
geweigerd hadden, de erewoordsverklaring te ondertekenen, werd ook
slechts twee-derde van het salaris uitbetaald), doch de meerderheid van het
college wees elke korting af. Allicht: me~.had die verlofgangers in een
politiek spel gebruikt en hun familieleden mochten daar toch geen finan-
ciële schade van ondervinden!
Al in juni en juli hadden de secretarissen-generaal hun best gedaan, met

Indië in contact te treden. Met hun goedvinden waren de gewone radio-
uitzendingen naar Indië over de Phohi-zender begin juli hervat. Er werd toen
voor die zender een aantal toespraken gehouden waarvan de korte inhoud
was dat de Duitsers zich in bezet Nederland keurig gedroegen en dat het
leven er weer ongestoord zijn gang ging. Impliciet lag hier de boodschap in:
laat de Duitse geïnterneerden toch vrij! Maar Indië leek die boodschap niet
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