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ontvangst van het bericht over het interneren van de eerste groep Indische
gijzelaars had Welter namelijk, zonder deze belangrijke zaak eerst in de
ministerraad te bespreken, van Starkenborgh tweemaal voorgesteld, alle
Duitse geïnterneerden verlof te geven om Indië te verlaten. Van Starkenborgh
had tweemaal geantwoord dat hij weigerde, met de Duitsers onder druk te
onderhandelen: over een nadere regeling zou hij slechts gaan denken nadat
eerst de groep der Indische gijzelaars vrijgelaten was. Daarmee stond al vast
dat hij de lange lijst van wensen die in het telegram der secretarissen-generaal
neergelegd was, zou afwijzen.

Op 7 of 8 september arriveerde het telegram waar de namen van Snouck
Hurgronje en Six onder stonden, in Batavia. Van Starkenborgh seinde de
inhoud terstond naar Welter. Enkele dagen later volgden de conclusies van
de gouverneur-generaal: integrale vrijlating der geïnterneerden was uit-
gesloten en de andere punten kwamen ook niet voor inwilliging in aan-
merking, maar hij was bereid, de Duitse vrouwen, voorzover niet gevaarlijk
geacht, alsmede de Duitse kinderen verlof te geven, Indië te verlaten; on-
bemiddelden zouden daartoe van het Indische gouvernement passage naar
Bangkok, Manila of Sjanghai kunnen krijgen.

Voorshands legde Welter zich hierbij neer; toen Berlijn enige tijd later
bericht ontving van van Starkenborghs kleine concessie, werd, mede omdat
men inmiddels vernomen had dat de grote groep der mannelijke geïnter-
neerden naar een behoorlijk kamp overgebracht was, besloten, de in Ravens-
brück opgesloten vrouwelijke gijzelaars vrij te laten.

Met dat al waren de verzoeken der secretarissen-generaal, die tegelijk
Duitse eisen waren, afgewezen.

De tweede groep Indische gijzelaars

Seyss-Inquart zat dus, gelijk gezegd, aan de toezegging vast die hij von
Ribbentrop begin juli gedaan had: mocht het noodzakelijk zijn, dan zou hij
'weitere dreitausend Personen nacli und nach' laten oppakken; kort na de
internering van de eerste groep had het Arbeitsbereich der NSDAP al een lijst
met honderdvijftig nieuwe namen klaar. Veel was dat niet. Seyss-Inquart be-
sloot dus, aan von Ribbentrop duidelijk te maken dat internering van enkele
duizenden Nederlanders in strijd was met het Duitse belang. Ging men tot
die massale internering over, dan zou men, schreefhij begin augustus, precies
doen wat het zo nauw met Engeland samenwerkende Indische gouverne-
ment wenste, nl. de tegenstelling verscherpen tussen de bezettende macht en
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