DE MISSIE JONGEJAN-BOERSTRA

worden. Wij tekenen hierbij aan, dat zijn memorandum?! de koningin in 41
inderdaad bereikte en dat zij zijn denkbeeld verwierp.

Volgens afspraak werd het plan voor de speciale missie medio augustus
door Snouck Hurgronje en Six schriftelijk aan Wohlthat kenbaar gemaakt.
Aan de hand van hun brief moest Wohlthat de definitieve goedkeuring ver-
krijgen van Seyss-Inquart, van von Ribbentrop en van Bohle. ‘Es erscheint
uns zweckmissig’, schreven Snouck Hurgronje en Six,

‘dass Indien und namentlich der Generalgouverneur vollstindig ins Bild gesetzt wird
iiber das was in Holland vorgeht, aber nicht weniger iiber die Verhdltnisse anf dem
europdischen Kontinent und wie diese sich fiir die Zukunft entwickeln’

— een toekomst waarin men zich, zo werd gemeend, bij een Duitse suprema-
tie moest neerleggen. Natuurlijk zou het van belang zijn indien de leden der
speciale missie in Berlijn de verzekering konden ontvangen, dat Nederland
en Indi€ ‘einen ehrenvollen Platz’ zouden krijgen ‘in der neuen Welt’ — anders

gezegd: een verzekering van Duitse steun tegen Japan. ‘Wir bitten’, zo eindig-
de de brief aan Wohlthat,

‘dass Sie selbst und die deutsche Fiihrung in unserem Entschluss und in der Bereitschaft
fiikiwender Holldnder, diese Mission zu iibernehmen, den ernsten Willen erblicken wollen,
alles in unserer Macht Stehende zu tun wm auch Niederlindisch-Indien und unsere dort
lebenden Volksgenossen von der Notwendigkeit entschlossener Mitwirkung an dem
neuen Europa zu iiberzeugen.’?

Er verliepen enige weken voor Berlijn het fiat gegeven had, maar begin
oktober (de Engelsen hadden inmiddels de Luchtslag om Engeland gewon-
nen en de aangekondigde Duitse invasie in Engeland liet nog steeds op zich
wachten) stond vast dat Jongejan en Boerstra binnenkort zouden vertrekken.
Op de 4de ondertekenden Snouck Hurgronje, Hirschfeld, Six en Trip een
brief waarmee zij de twee afgezanten bij gouverneur-generaal van Starken-
borgh introduceerden; dezen zouden, stond er in, ‘aan Uwe Excellentie be-
schouwingen onderwerpen die wij van hoog belang achten zowel voor het
moederland als voor Nederlands-Indié, beschouwingen waarmede wij in-
stemmen.’® Véér hun vertrek uit Den Haag werd nog aan Jongejan en
Boerstra door Seyss-Inquart persoonlijk ingescherpt dat zij met kracht
moesten opkomen voor de Duitse eisen ten aanzien van de in Indié geinter-
neerden die in het onbeantwoorde telegram aan de gouverneur-generaal

1 Boerstra schreef het stuk in Tokio op 28 november ’40 (Eng., punt p, gestenc. bijlage
117). 2 Briefz.d. (19 aug. 1940) in de Collectie-Hirschfeld. 2 Eng., dl. IIb, p. 298.
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