
EEN COMPROMISVREDE ?

gesteld waren. De Reichskommissar had voor de twee afgezanten ook nog een
kleine verrassing in petto: toen zij op 7 oktober! in Den Haag in de D-trein
naar Berlijn stapten, hadden zij juist nog vernomen dat de tweede groep
Indische gijzelaars' s morgens vroeg door de Sicherheitspolizei opgehaald was:
de timing van die actie was perfect.
Het werd een reis met hindernissen. Wachtend op alle visa die zij nodig

hadden, vertoefden Jongejan en Boerstra drie weken in Berlijn; daar werd
hun, geheel in overeenstemming met hetgeen Hitler in die tijd aan
Mussolini zei, de verzekering gegeven dat Duitsland de Z.g. onaf-
hankelijkheid van Nederlands-Indië als een Duits belang beschouwde; daar-
door gesterkt zetten zij hun reis voort. Bij de Russische grens kostte het hun
moeite, te voorkomen dat al hun papieren, met inbegrip van hun introduc-
tiebrief, in beslag genomen werden; via Moskou kwamen zij op 14 novem-
ber inTokio aan waar zij hun intrek namen bij de Nederlandse gezant. Daar
kregen zij spoedig het teleurstellend bericht dat de gouverneur-generaal niet
bereid was, hen tot Indië toe te laten; evenmin wilde hij hen persoonlijk
ontmoeten; wel kon hij goedvinden dat zij wat zij te berichten hadden,
meedeelden aan zijn kabinetschef, dr. P. J. A. Idenburg; deze zou hen naar
Manila, op de Philippijnen, tegemoet reizen. Een nieuwe moeilijkheid rees:
gewaarschuwd door de Engelsen wier ambassadeur in Tokio de gehele missie
terecht was gaan zien als een Duitse poging om Indië uit de samenwerking
met Engeland en de Verenigde Staten los te weken, weigerden de Ameri-
kanen, Jongejan en Boerstra een visum te geven voor de Philippijnen.

Nog voor hun dat meegedeeld werd, hadden de twee afgezanten besloten,
de 'beschouwingen' die zij aan van Starkenborgh wilden voorleggen, op
schrift te stellen. Zulks geschiedde eind november in de vorm van een lang
memorandum waar zij nog een 'aanvulling' aan toevoegden; beide stukken"
werden, mèt de introductiebrief plus Boerstra' s memorandum inzake de
krijgsgevangen officieren, kort na de 5de december aan een koerier naar
Batavia meegegeven. De twee memoranda en de 'aanvulling' waren, werd
er bij geschreven, 'naar onze overtuiging geheel in de geest van secretarissen-
generaal gesteld.f
Dat Boerstra en Jongejan in januari twee weken lang in Sjanghai met

Idenburg spraken, dat zij, na in februari in Nederland teruggekeerd te zijn,
in maart een bliksembezoek brachten aan Lissabon voor een gesprek met

1De Enquêtecommissie schrijft: 4 oktober (a.v., dl. II a, p. 238). Dat dit onjuist is,
blijkt uit de door de commissie afgedrukte bijlage 163 (a.v., dl. II b, p. 299). 2 A.v.,
dl. II b, p. 300-03. 3 Brief, 5 dec. 1940, van M. Boerstra aan van Starkenborgh
(a.v., p. 312).
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