DE MISSIE JONGEJAN-BOERSTRA

minister Welter en dat al die contacten tenslotte op niets uitliepen, stippen
wij hier slechts aan; wij komen er in een later deel van ons werk waarin het
beleid der Nederlandse regering te Londen geschetst zal worden, uitgebreid
op terug. Hier willen wij slechts vastleggen dat nog véér Jongejan en
Boerstra Berlijn verlicten, Seyss-Inquart al besloten had, ‘vorliufig’ geen
nieuwe groep Indische gijzelaars te arresteren! ~ en vooral lijkt het ons ge-
boden, bij het algemene memorandum en bij de ‘aanvulling’ die Jongejan en
Boerstra in Tokio schreven, iets langer stil te staan.

Men moest, zo werd omstandig door hen uiteengezet, ‘ernstig rekening
houden’ met de mogelijkheid dat Duitsland ‘een volledige overwinning’
zou behalen? dan wel dat er een compromisvrede zou komen in een situatie
waarbij Nederland nog door Duitsland bezet was.2 ‘Niemand minder dan
Colijn . . . heeft als zijn overtuiging gegeven dat wij voor afzienbare toe-
komst moeten rekenen met een continent waarin Duitsland de toon aan-
geeft’ (ja, maar dat had Colijn vijf maanden eerder gepubliceerd! Zijn brochure
komt nog ter sprake).

‘Het moge ons smarten, het moge onze gevoelens kwetsen, wij hebben deze
mogelijkheden nu eenmaal in het oog te houden. Koel staatsmanschap eist zulks.
Het is onze taak, er voor te zorgen dat ook in het geval dat Duitsland op het
continent het overwicht behoudt, voor een onafhankelijk Nederland, in dat
raam van Duitse zeggenschap in bepaalde aangelegenheden, de sfeer zo gunstig
mogelijk, althans niet nodeloos ongunstig is.

Tot het scheppen van deze sfeer kan in belangrijke mate medewerken het . . .
belang van Nederlands-Indi& voor het ‘nieuwe Europa’ (economisch, historisch,
cultureel, strategisch, ras) tezamen met de ook aan Duitse zijde heersende over-
tuiging dat men Nederland nodig heeft om Indié te behouden.’

De ‘beste mannen van Nederland’, betoogden zij verder, trachtten uit
alle macht, ‘een snelle gelijkschakeling en een werkelijk aan het bewind
komen der NSB’ te voorkomen. Het was wenselijk, de publicke opinie in
toom te houden. Kon nu Indié niet een eigen bijdrage leveren tot de nood-
zakelijke verzachting van tegenstellingen ? De moeilijkheden in bezet gebied

! Brief, 29 okt. 1940, van Bene aan het Auswirtige Amt (FO[SD, 554503). Zulks
verhinderde Seyss-Inquart niet om op 8 oktober in de pers bekend te maken dat
aan de ‘ruim honderd’ nieuwe gijzelaars die gearresteerd waren, ‘een groter aantal’
toegevoegd zou worden als de ‘tegenmaatregel’ geen effect zou hebben. 2 Zijj
noemden ook de mogelijkheid dat ‘Engeland en zijn bondgenoten’ ‘een volledige
overwinning’ zouden behalen maar uit de inhoud van hun stukken blijkt dat zij
dat als een zuiver theoretische mogelijkheid zagen.
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