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De ‘Nieuwe Orde’

Wat verstonden de Duitsers eigenlijk onder de ‘Nieuwe Orde’? Men komt
in ’40 en ook nog wel in ’41 dat begrip in duizenden brieven, memoranda en,
niet te vergeten, krantenartikelen en radiotoespraken tegen. Het klonk in-
spirerend: een oude wereld had afgedaan, een nieuwe stond op het punt,
geboren te worden; strijd en verwarring zouden plaats maken voor ‘orde’.

Dat die oude wereld afgedaan had, hield in dat Duitsland in Europa een
dominerende positie zou gaan innemen; geen enkele van de bezette landen
(Tsjechoslowakije, Polen, Denemarken, Noorwegen, Nederland, Belgié,
Luxemburg en Frankrijk) mocht in de toekomst ooit nog een gevaar voor
Duitsland kunnen vormen; zulks impliceerde dat in die landen alle tegen-
standers van het Derde Rijk hun politicke invlioed zouden verliezen en dat
er omstandigheden geschapen werden waarin het herstel van die invloed
uitgesloten was. Daartoe moest, afgezien nog van de bestrijding van moge-
lijk verzet, de parlementaire democratie vernietigd worden; daartoe moesten
ook de vrijheid van drukpers en de vrijheid van vergadering worden op-
geheven. De ‘Nieuwe Orde’ zou een autoritaire orde zijn, een vorm van
‘samenwerking’ met het Derde Rijk van autoritair-bestuurde staten, zulks
(wij citeren uit het memorandum van Jongejan en Boerstra) binnen ‘een
raam van Duitse zeggenschap in bepaalde aangelegenheden’. Bij die ‘bepaal-
de aangelegenheden’ dachten zij en dachten ook anderen natuurlijk in de
eerste plaats aan het buitenlandse beleid en aan de defensie: dat waren twee
gebieden waarop Berlijn (Hitler) in het ‘nieuwe Europa’ alle belangrijke be-
slissingen zou nemen; wie dat ‘nieuwe Europa’ aanvaardde, aanvaardde die
vormen van onderschikking.

Was Hitler nu voornemens, de bezette landen die wij boven noemden,
hoezeer zij ook in wezen ontkrachte eenheden zouden zijn, tenminste binnen
hun staatkundige grenzen te handhaven of te herstellen? Neen. Hij had
Tsjechoslowakije en Polen al in brokken verdeeld en de Poolse staat tot het
Generalgouvernement gereduceerd; het offensief dat hij op 10 mei in West-
Europa inzette, leidde er toe dat hij ten koste van Belgié het gebied van
Eupen-Malmédy en ten koste van Frankrijk Elzas-Lotharingen aan Gross-
Deutschland toevoegde; voorts, dat hij Frankrijk in een onbezet en een bezet
gedeelte splitste en dat hij het westelijk gedeelte van Noord-Frankrijk onder
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