
DE 'NIEUWE ORDE'

de Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich plaatste; tenslotte, dat hij
Luxemburg feitelijk annexeerde.
Afgezien van de inlijving van Eupen-Malrnédy en Elzas-Lotharingen die

door Hitler beschouwd werd als 'herstel van het onrecht van Versailles',
moet men dit alles als tijdelijke regelingen zien. De beslissingen ten aanzien
van de 'definitieve' staatkundige vormgeving van West-Europa (een vorm-
geving waartoe het in elk geval niet zou komen voor Engeland zich tot een
accoord bereid verklaard had) werden door Hitler aangehouden. Bovendien
zweeg hij over het gehele onderwerp. Juist het feit evenwel dat hij ook
binnenskamers geen enkele richtlijn gaf, bevorderde dat anderen in de roes
die uit de overwinning in West-Europa voortvloeide, hun begerige fantasie
de vrije loop konden laten. Op het geduldige papier werden nieuwe grenzen
getrokken: de een wilde een Bourgondische staat oprichten, de ander heel
Noord-Frankrijk met het Waalse deel van België plus Luxembnrg aan
Duitsland toevoegen, een derde Normandië en Bretagne van Frankrijk los-
maken, deze en gene voelde er ook wel voor, een aan Duitsland onder-
geschikt Nederland met Vlaanderen uit te breiden.
De grijpgrage Duitse fantasie hield zich in de zomer van '40 ook met ge-

bieden buiten Europa bezig. Voor tal van Duitsers stond vast dat het Derde
Rijk een eigen Kolonialreich zou krijgen. Ook in dat opzicht moest de vrede
van Versailles uitgewist worden: Duitsland diende dus, wat Afrika betreft,
weer te beschikken over zijn vroegere koloniale gebieden aan de Indische
en aan de Atlantische Oceaan (Duits Oost- en Duits Zuidwest-Afrika,
Togoland en Kameroen), maar de verlangens van verscheidene 'koloniale
deskundigen' gingen nog veel verder: waarom zou men niet aan België en
Frankrijk al hun koloniale gebieden in Afrika ontnemen? Hier of daar zou-
den dan Italië en Spanje er een brok van kunnen krijgen maar Duitsland zou
uiteraard het meeste voor zichzelf houden. Om dan het bestuur ter hand te
kunnen nemen werd in Berlijn vast een Reichskolonialministerium voorbereid
en begon men ook aan de training en uitrusting van een militair korps van
ca. tienduizend man dat voor Afrika bestemd werd.
Practische betekenis had al die plannenmakerij niet: eerst moest Engeland

zijn weerstand opgeven. Hitler vond dat het geen enkele zin had, zich voor-
dien waarop ook, of jegens wie ook, vast te leggen.

Op economisch gebied was het moeilijker, zo terughoudend te blijven:
het economisch leven ging door en in de departementen te Berlijn was
menigeen van opinie dat, al waren dan ook in Europa de nieuwe grenzen
nog niet getrokken, de 'Nieuwe Orde' zo spoedig mogelijk vorm moest
krijgen in nieuwe economische regelingen die Duitslands overheersende
positie zouden onderstrepen, ja waarborgen. Reichswirtscha[tsminister Funk


