
BEGERIGE PLANNEN

stelde in juli een uitgewerkt plan op om in eerste instantie het gehele inter-
nationale betalingsverkeer van Duitsland en alle bezette landen (ook van die
landen onderling!) in Berlijn te centraliseren; in tweede instantie zouden dan
alle andere Europese staten samen met de Sowjet-Unie, Turkije en Perzië in
dat systeem van Zentrolclearing opgenomen kunnen worden. Goering was
van dat plan dermate gecharmeerd dat hij eind juli de Generalgouverneur
van Polen, de Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich en de Reichs-
kommissare in Noorwegen en Nederland gelastte, de verwezenlijking
'ohne Verzug' voor te bereiden."
Er kwam niets van terecht.
W ohlthat wees er op dat die Zentrolclearing het inter-Europees betalings-

verkeer tot schadevan de Duitse oorlogseconomie aanzienlijk zou vertragen,
Hirschfeld (terecht voorziende, dat Duitse controle over het betalingsverkeer
niets zou overlaten van Nederlands economische 'zelfstandigheid') betoogde
dat het nieuwe systeem eindeloze moeilijkheden met zich zou brengen en
tot slot slechts 'zu einer völligen Pleite' zou veeren- - van groter belang
was, dat ook Italië, op handhaving van zijn onafhankelijkheid bedacht, zich
tegen de Zentrolclearing uitsprak. Daarmee verdween het plan onder tafel
- een tafel waaronder ook reeds nog veel verder strekkende maar ook nog
veel vager plannen lagen tot oprichting van een Europese tol- en valuta-unie.
Afgezien van de immense technische moeilijkheden die de realisering van

dit soort plannen met zich zou brengen, ontbrak aan Duitse kant de duidelijke
impuls om in bezet Europa tot een werkelijk nauwere economische samen-
werking te komen. Hitler had weinig belangstelling voor economische
vraagstukken; hij en de zijnen wilden bovendien slechts heersen. Waarom
zou men 'samenwerken'? Heersen kon men eenvoudiger als men eenzijdig
zijn wiloplegde. Ook was althans Hitler zich er al in een vroeg stadium van
bewust dat de brede massa in de bezette landen het nationaal-socialisme
voorshands afwees, hetgeen de 'samenwerking' zou bemoeilijken. Zijn op-
vatting werd ruim een week na Frankrijks capitulatie door Staatssekretär
von Weizsäcker in één zin samengevat: 'Wir können die Briolge dieses
Fe/dzuges nur mit den Kràjten erhalten mit denen sie errungen wurden, also mit
militárischer Gewalt.'3 zulks betekende dat, althans in Hiders visie (een visie
welke door Goering en Goebbels gedeeld werd), de 'Nieuwe Orde' van meet
af aan niet meer was dan een propagandistische frase. Wel was er in bezet
Nederland of in Duitsland hier of daar een Duitser die fraaie plannen ont-
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